
Bono…. 
De zanger van U2 

of 
is hij meer dan dat? 

 
Waarom doen we vriendendiensten over helden, over geloofshelden? Omdat we 
geloven dat God zich bekend maakt via levens verhalen van mensen. We hebben 
het nodig dat we horen hoe God in het leven werkt van mensen. God werkte 
vroeger en God werkt nu….Vandaag Bono…. 
 

Gaan voor gerechtigheid 
 
Is Bono een held? Misschien wel. In 2005 werd Bono door Time Magazine 
uitgeroepen tot persoon van het jaar. Niet om de muziek die hij maakt, maar om 
zijn onvermoeibare strijd tegen onrecht in de wereld. Door zijn lobbywerk voor de 
Drop de Dept campagne (weg met de schulden) werd een derde van alle schulden 
van Afrikaanse landen kwijtgescholden. Het gaat hier om honderd miljard dollar. 
Bono is een Rockster op de preekstoel. Sommigen noemen hem een hedendaagse 
profeet. Zijn rol is alarm slaan. Profeten zien er meestal anders uit dan wij 
verzinnen. Bono wil getuigen van Gods liefde en goedheid. Zoals psalm 40 zegt: Ik 
spreek over uw rechtvaardigheid God. Ik houd mijn lippen niet gesloten.  
 
Zijn boodschap is duidelijk en indrukwekkend. God is in de sloppenwijken, God is 
bij de armen die een kartonnen doos als huis hebben. God is in de stilte van een 
moeder die haar kind besmette met een virus dat hen beiden zal doden. God is in 
het huilen dat klinkt in de puin van een oorlog.  
 
God is met ons als wij met hem zijn. Van een wijs man leerde Bono God niet langer 
te vragen of Hij wilde zegenen waar hij zelf mee bezig was, maar betrokken te 
raken in datgene waar God mee bezig was. Want waar God mee bezig is, daar rust 
zijn zegen op. God is met de armen en daarom roep hij ons om voor de armen te 
zorgen. Dat is precies wat psalm 40 zegt: U hebt mijn oren voor u geopend. Nu kan 
ik zeggen hier ben ik. Uw wil te doen, mijn God, verlang ik.  
 
Is Bono een held? ‘Beroemdheid is belachelijk, het is dwaas’  zegt hij, ‘maar het is 
een gave van God waar je verstandig mee om moet gaan’. Ik kan mijn beroemdheid 
gebruiken om aandacht te vragen voor het onrecht in deze wereld.  
 
Gods orde van de dingen is het belangrijkste. Hij wil dat wij onrecht bestrijden. 
Dat verleent je een macht die ver uitstijgt boven alles waar je als lid van een 



popband invloed op kunt uitoefenen. De klap die je uitdeelt komt niet van jezelf. 
Het bezit de kracht van een veel grotere zaak.  
 
Bono verzet zich tegen wat hij noemt religie. Religie is de vijand van God. Religie 
is je drukker maken om regels dan om een liefdevolle relatie met Jezus. Een lijst 
met instructies komt in plaats van overtuiging. De leer in plaats van gewoon doen. 
Discipline komt in plaats van discipelschap. Wat ik nooit begrepen heb waarom ze 
het in sommige kerken zo weinig hebben over de echt diepe problemen van de 
mens, zoals zelfingenomenheid, veroordelingzucht, hebzucht en inhaligheid, of 
oneerlijke handelsovereenkomsten die ontwikkelingslanden in de middeleeuwen 
houden. Het zijn kerken die geleid worden door mensen ipv door de Heilige 
Geest.God wil dat we liefhebben. God wil dat we gaan voor gerechtigheid. Hij 
citeert 1 Korintiërs 13 over de liefde… Wat heb je eraan als je fantastische dingen 
doet maar je hebt de liefde niet… 
 
Dat is precies wat psalm 40 zegt. Offers en gaven verlangt u niet, brandoffers en 
reinigingsoffers vraagt u niet.. Uw wil te doen…. Het is zoals Jezus zegt. Ik wil geen 
offers maar barmhartigheid.  
 
Ieder jaar is er een grote bijeenkomst over christelijk leiders. The Global 
leadership summit. Vorig jaar sprak Bono deze conferentie toe.’ Is Bono wel een 
christen?’ vroegen sommigen zich af. Net als sommigen hier…. Na het horen van 
zijn verhaal over Gods liefde voor de wereld en Gods strijd tegen onrecht hoorde ik 
deze reactie… ‘Nu vraag ik mij af of ik zelf wel een christen ben’.  
 
Bono is een super inspirerend mens.  
God laat zich zelf zien door deze man.  
Hij maakt zich bekend in de wereld door U2.  
Wie had dat gedacht? 
Zo meteen wat zegt Bono over genade….  
 

Genade en Karma….  
 
Bono vertelt dat je verschillende soorten geloof hebt. Je hebt zeg maar de 
originele versie en de cover versie. Helaas wordt het originele bijbelse geloof vaak 
vervangen door een cover versie,  
een saaie kopie. Wat bedoelt hij met die coverversie…  
 
Veel mensen maken van het geloof een lijst met instructries. Je moet dit en je 
moet dat… Dat is religie. Leven met een systeem dat je zelf hebt gemaakt. Dan ben 
je acceptabel, dan hoor je erbij. Dat kan in een christelijk jasje, of in een moslim 
jasje. Je maakt God beheersbaar. Het gaat erom dat jij goed leeft en dan kom je 
er wel…. En je krijgt een indeling wij en zij. De goeden en de slechten. Dat is de 
reden waarom zoveel mensen afknappen op geloof….  
 
En weer anderen hebben enorm veel behoefte aan inspiratie, kracht en heelheid. 
Religieuze ervaring als een hulpmiddel voor een goed gevoel, voor zelfontplooiing. 
Dat maakt God beheersbaar. Hij is een middel voor jouw doel. Bono noemt dat 
Junkfoodgeloof. De snelle hap… makkelijk te verteren godsdienst die je uiteindelijk 
een hartkwaal bezorgd.  



 
Wat is dan het orgineel…. Bono zegt dit: Het orginele verhaal van de bijbel is zo 
anders. Zo verbazend. Zo ingrijpend. En toch past het bij jou en mij. Het verschil 
tussen het geloof van de bijbel en zelfgemaakte religie is het verschil tussen Karma 
en genade.  
 
In de kern van veel godsdiensten zit het idee van Kharma: Wat je doet krijg je 
terug. Oog om oog, tand om tand. Karma is de volgens het woordenboek de som 
van alle gedachten en daden van de mens gedurende zijn aardse bestaan, waardoor 
zijn lot in een volgend bestaan wordt bepaald.  
 
Maar God heeft een totaal ander idee,  een totaal ander concept en dat heet in de 
bijbel genade. Bono noemt genade het mooiste woord dat bestaat. Het tart de 
logica. Genade is liefde die de gevolgen van je daden doorkruist, en ze ongedaan 
maakt. In mijn geval is dat beslist goed nieuws, want ik heb een hoop stomme 
dingen gedaan in mijn leven. Ik zou diep in de problemen zitten als ik afgerekend 
werd op mijn daden en gedachten. 
 
Dat noemt Bono redding. De redding waar psalm 40 over spreekt. Hij trekt mij uit 
de kuil van het graf, uit de modder en het slijk. Hij zetten mij neer op een rots, 
een vaste grond onder mijn voeten.  
 
Jezus leert ons dit: ‘ Het ligt niet aan de omstandigheden dat er zoveel fout gaat in 
deze wereld. Het ligt aan jullie zelf. Jullie moeten gered worden. Je redt jezelf 
niet’. Christus kwam om de zonden van deze wereld op zich te nemen, zodat wat 
we doen ons niet vergolden wordt, en dat onze zondige aard niet onze ondergang 
wordt. Dat is totaal anders….  
 
Jij zit in de problemen. Je komt niet uit je eigen cirkeltje. Gelukkig komt er dan 
een vriend langs, iemand die jouw eigen cirkeltje doorbreekt… Wij leven op deze 
aardbol. In ons eigen cirkeltje. We zijn allemaal hetzelfde en hebben als mensen 
allemaal hetzelfde probleem. Hoe kunnen wij elkaar helpen? Hoe kan een blinde 
een ander blinde helpen? Er moet iemand van buiten komen in onze cirkel. Op onze 
aardbol die ons echt gaat redden.  
 
Dit is genade dat God zegt: Ik wil jou redden. Ik wil jou helpen. Je hoeft het niet 
allemaal zelf te doen. God is niet de God die van alles vraagt. God is de God die 
ons alles wil geven wat wij echt nodig hebben voor het leven. Het gaat er niet om 
wat jij allemaal doet, maar wat God allemaal wil doen voor jou en met jou. Totaal 
anders en toch passend. De God van de bijbel is niet een God die adviezen geeft. 
De God van de bijbel is een God die zelf in actie komt. Liefde in actie….    
 
Veel mensen maken een cover versie van Jezus. Ze vinden Jezus wel een 
inspirerend figuur. Een groot profeet of een boeiende vent. Maar Jezus staat het 
helemaal niet toe om zo over Hem te denken. Hij zegt zelf ik ben de Zoon van God. 
Ik ben de Messias, de door God zelf aangewezen Redder. Waar je uitkomt is hier: 
Of Christus is wie Hij zegt dat Hij is of hij is volledig doorgedraaid.  Maar het idee 
dat de hele loop van de beschaving op de halve wereld op de kop gezet is door een 
halvegare. Dat weiger ik te geloven…. 
 



Het is mijn verlangen dat jij de originele God leert kennen.  
Waarom geloven heel veel mensen niet? 
Omdat ze afknappen op de coverversie… 
Op het slappe aftreksel wat veel mensen maken van het geloof…  
Ik geloof dat als jij God echt leert kennen zoals Hij werkelijk is en zoals Hij zich 
bekend maakt dat jij dan ook voor de bijl gaat. Je zult vallen voor zijn liefde. Op 
je knieën. Wat heb jij liever.. het origineel, God zoals Hij zich bekend maakt Of de 
cover verzie… God zoals jij hem bedenkt… religie in mensenmaat?  
 
Muziek……. 
 

Overgave 
 
Toen Bono de ware betekenis van Jezus ontdekte en genade vond schreef hij 40.  
Deze redding is voor mij een reden om dit lid te zingen.  
To sing this song.  
 
Hij zingt erachter aan  
How long to sing this song…  
Met andere woorden… 
Hoe lang moet ik dit liedje nog zingen voor jou?  
Hoe lang duurt het nog totdat jij dit lied van redding gaat zingen.  
 
Anne Jan was bij het laatste concert van U2 in Nederland 
Hij filmde het liedjes Moment of Surrender.  
Bono’s leven veranderde toen Hij leerde dat het er niet omgaat dat jij in de liefde 
gelooft maar dat je leert dat God, dat de liefde in jouw gelooft. Zijn leven 
veranderde toen hij de controle losliet.  
 
Wanneer geef jij je over aan God?  
Kijk mee naar het filmpje met momenten van overgave….  
Vandaag kan voor jou zo’n moment zijn van overgave.  
Ga net als Bono op je knieen.  
 
Zeg het maar na …met David, met psalm 40  
 
Wij zijn arm en zwak als mensen.  
Heer denk aan ons.  
U bent onze helper.  
U bent mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer.  
Verover mijn hart.  
 
amen 
 
 
 
 
 
 
 


