
Reacties op de dienst… 
 

1. Wat ontzetten gaaf dat het zo vol was in de dienst en wat een jonge 
mensen… 

2. Waarom kwam jij nu juist naar deze dienst? De vorige dienst ging over Jozef. 
Die ken ik niet. Bono ken ik wel. Ik was zeer benieuwd wat een kerk 
daarover ging zeggen.  

3. Ik vond het indrukwekkend dat zo iemand als Bono zo gelooft in Jezus. Het 
daagt mij uit om me ook te verdiepen in die Jezus.  

4. Gaaf dat dit kan. Vernieuwend. Een kerk kan dus wel relevant zijn.  
5. Ik kom al 10 jaar niet in de kerk. Ik werd geraakt door het gedeelte over 

overgave. En het filmpje. Jammer dat het niet op een heel groot scherm 
werd gedraaid.  

6. Wij zijn rooms opgevoed en wisten niet dat je ook zo kerk kunt zijn. Erg 
inspirerend. Ik snapte alles.  

7. Een christelijke vrouw op zoek naar een kerk: Ik vond het wel wat 
tammetjes. Jullie mogen wel wat enthousiaster zingen. Haar man die niet 
gelooft: Ik vond het gaaf. In veel kerken heb ik het idee dat ik van alles 
moet en moet kiezen. Hier ervaarde ik warmte en vrijheid. En toch heb ik 
wel het gevoel dat ik er iets mee moet.  

8. Kun je mij de preek geven, kan ik mooi gebruiken voor de Alpha.  
9. Voor mij werd het duidelijk dat er van alles gebeurde in de dienst toen we 

‘Groot is uw trouw, o Heer’ zongen. Dat knalde echt de kerk uit.   
10. Bedankt voor de dienst over Bono. Een oude waarheid verpakt in een 

aansprekend jasje.  
11. Wat een sterke teksten van Bono… 
12. Een reactie die recht uit mijn hart komt…wat een indrukwekkende dienst. 

Wij luisterden mee via internet maar wat voelden we Gods aanwezigheid 
want er zijn geen afstanden.   

 
 
 
 


