
Liturgie morgendienst 12 juli 2009: 

 

zingen: Gez. 174 ‘vriendelijk, veilig….’ 

votum en groet 

zingen: Opw. 462 “aan uw voeten, Heer” 

(refrein) Aan uw voeten, Heer 

is de hoogste plaats; 

daarom kniel ik neer bij U. 

Om bij U te zijn,  

is de grootste eer; 

daarom buig ik mij voor U. 

 

1. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 

en om naar U te luist'ren 

in plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 

kom ik nu tot U, o Heer. 

 

(refrein) 

 

2. Mijn hart verlangt ernaar om samen te 

zijn 

hier in een plaats van aanbidding. 

In geest en waarheid samen één te zijn, 

in aanbidding voor U. 

 

(refrein) 

 

3. Zoals een vader die zijn kind omarmt, 

ja, zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en 

beschermt 

en ik kom tot rust bij U. 

  
gebed 

kinderlied: EL 428 “Dit is m’n hand en dat m’n voet” (vs 1,3) 

kinderbijbelklas gr. 1,2 

lezing: Joh. 7:37 – 8: 18 

zingen: Ps. 141: 1, 2, 3, 9 

preek over “stenigen of steunen?”  

zingen: Ps. 9: 5, 6, 7, 8 

 

‘het nieuwe leven’ 

zingen: Gez. 153 (melodie Gez. 174!) 

 

gebed  

collecte 

zingen: LvK 15:1, 2 

zegen 

 


