
Liturgie ochtenddienst zondag 28 juni 
Thema: nooit meer… meer, meer, meer 

 
Pianist/organist/toetsenist: Jaap Schoenmakers 

Voorganger: Gert Hutten 
 

Aanbidding  
 
E&R 153 Laat ons met elkander 
 
Laat ons met elkander, laat ons met elkander 
zingen,prijzen loven de Heer. 
laat ons dat tezamen doen, zingen prijzen loven de Heer. 
Zin-gen prij-zen lo-ven de Heer.  
Zin-gen prij-zen lo-ven de Heer. 
Zin-gen prij-zen lo-ven de Heer. 
Zin-gen prij-zen lo-ven de Heer. 
 
E&R 157  Mijn vader dank u wel dat u steeds bij mij bent. 
 
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,  
dat U al mijn gedachten en verlangens kent,  
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.  
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt,  
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,  
voor troost die U mij geeft in onzekerheid.  
Mijn Vader dank U wel. 
 
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,  
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust.  
Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven vult.  
Mijn Vader, dank U wel. 
  
Mijn woorden schieten vaak zo veel tekort, o Heer. 
Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.  
'k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer.  
Mijn Vader, dank U wel.  
 
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, 
Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, 
Dat ik U in dit lied van harte danken kan, 
Mijn Vader, dank U wel. 
 

Votum:  
Wij zeggen nu dat we afhankelijk zijn van God:  
God is onze helper , Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.  
Hij zal iets wat Hij begonnen is afmaken en God is trouw.  
 



Zegen:  
Wij geloven dat God hier vandaag ook echt is. Ik mag jullie groeten en zegenen 
namens God.  
Genade voor jullie allemaal en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus 
Christus.  
 
Zingen psalm 84: 1 +2 
 

Luisteren naar God.  
Gebed.  
 
Lezen: Genesis 37: 2-4, Jacobus 1: 14 en 15 (lezers) 
  
Het 10e gebod: Gij zult niet begeren… (over verlangen en begeren) 
 
Zingen GK 158: Als een hert dat verlangt naar water 
 
Preek 

 
Thema: Nooit meer……meer, meer, meer 

 
Zingen psalm 23  (Marcel en Lydia Zimmer)  
 
De Heer is mijn herder     
Hij is alles wat ik nodig heb    
Hij brengt mij tot rust     
en Hij geeft nieuwe kracht    
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan   
de Heer is mijn herder 
           
Al ga ik door een donker dal    
ik hoef niet bang te zijn     
Ik weet dat U mij bij zult staan    
U bent heel dichtbij 
     
Refr. 
De Heer is mijn herder     
Hij is alles wat ik nodig heb    
Hij brengt mij tot rust     
en Hij geeft nieuwe kracht      
Hij leidt mij steeds verder   
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder  
        
Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer 



Uw goedheid en uw liefde, Heer  
volgen mij altijd 
en ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid 
 
Refr. 
De Heer is mijn herder     
Hij is alles wat ik nodig heb    
Hij brengt mij tot rust     
en Hij geeft nieuwe kracht      
Hij leidt mij steeds verder   
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder  
 
10 woorden van leven (lezer)  
 

In Christus spreekt God je aan: 
Ik ben de Heer je God. 

Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. 
Ik heb je vrijgekocht van de duivel. 

Ik wil jouw God zijn. 
 

1. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. 
2. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. 
3. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. 
4. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. 
5. Respecteer je vader en moeder. Door hen leer je mij kennen. 
6. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. 
7. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. 
8. Neem niet wat van een a(A)nder is. Ik zorg toch voor je. 
9. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. 
10.Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart. 
 

Dank en gebed 
Dankgebed 
 
Collecte 
 
Opwekking 520: 
Wees mijn verlangen O Heer van mijn hart 
 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,  
leer mij U kennen in vreugde en smart.  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;  
wakend of slapend, vervuld van uw licht.  
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,  
dat ik in U blijf en U in mij Heer,  
U als mijn Vader en ik als uw kind  
dat in uw armen geborgenheid vindt.  



 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,  
maak mij tot machtige daden bereid.  
Wees als een burcht, als een toren van kracht,  
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.  
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  
bij U te wonen is al wat ik wens,  
met als beloning dat ik op U lijk;  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.  
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  
als ik daar kom in het licht van uw zon,  
stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.  
 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.  
 

Zegen… 
Ga dan heen  
 
Gevolgd door het gezongen Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken onder in de kerk of bij 
mooi weer buiten. 
 
 
 


