Classicals Deel 1
Eigentijdse vriendendienst met klassieke muziek
24 mei 2009 17:45 in De Koepelkerk
Thema: Stilte
Pieter-Jan Belder, orgel en klavecimbel
Ralph Meulenbroeks, viola da gamba
Peter Drost, orgel

Zo ziet de dienst eruit

(zachte orgelmuziek)

Muziek Tobias Hume: A Question

Welkom gastheer Derck Buitendijk

Zingen: LvK 305 (Voorspel Van Eijck, gamba solo)

Votum en zegen

Zingen: psalm 62: 1+4 (voorspel Spuy, bew. voor blokfl. & gamba)
Mediitatieve muziek: J.S. Bach Andante uit 1e gamba sonate

Gebed
Lezen uit de bijbel Psalm 131 en 1 Kon. 19 (Derck Buitendijk)

Zingen Psalm 130 Op de melodie van O Haupt voll Blut und Wunden
voorspel gamba en orgel, Herzlich tut mich verlangen (Kellner)

1. Uit diepten van ellende
roep ik om hulp, o Heer.

Wilt U zich tot mij wenden?
Ik zie geen uitweg meer.
Heer, luister toch aandachtig!
Hoe blijf ik overeind?

Want u ziet mij gedachten,
mijn ongerechtigheid.

2. Maar U weet te vergeven,
ik heb ontzag voor God.
U geeft weer hoop ten leven,
bevrijdt mij van mijn lot.

Preek Stilte

Mijn God wil ik verwachten
en zijn bevrijdend woord
Zoals de wachters wachten,
op licht dat 's morgens gloort

3. Vertrouw op God de Here,
o volk van lIsraél.

Zijn liefde, niet te keren,
maakt alle dingen wel.

Bij God is steeds verlossing
en goedertierenheid,

Bij Hem alleen bevrijding
van schuld in eeuwigheid

Meditatieve muziek: Marais, Prélude in g (gamba en klavecimbel)

Gebed

muziek (Vrspl. van W. van Twillert over psalm 139)

Slotlied Psalm 139:1,8 en 11
Zegen
Groot orgel: Amen & muziek

Koffie en broodjes op het kerkplein

Vanaf + 18:00 Kort avond concert

Marin Marais Variaties over Les Folies d’Espagne
La Montagne (Jean Ferrat)



