
Vriendendienst 10 mei 2009 Thema: Hoe kun je zeker zijn van je geloof? 

M.m.v. ds Gert Hutten en de band Sing-it-out. 

 

Welkom 

Zingen: Opwekking 600 

Open mijn ogen 

voor de schoonheid van uw schepping. 

Open mijn oren 

voor uw liefdevolle stem, 

die aan mij zegt: Ik hou van jou, 

mij kind, kom bij Mij. 

 

Open mij ogen 

om uw heerlijkheid te zien, Heer. 

Open mijn oren 

om te horen naar uw stem; 

ik zeg U Heer: Ik hou van U, 

mijn Vader, ik kom bij U. 

 

Refrein: 

Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien. 

Ik open mijn hart, laat mij zien met uw ogen. 

Open mijn hart, maak het sterk en bewogen. 

Ik open mijn hart. 

 

Open mijn ogen 

voor de tranen van de mensen. 

Open mijn oren 

voor uw liefdevolle stem, 

die aan hen zegt: Ik hou van jou, 

mijn kind, kom bij Mij. 

 

Open mijn ogen 

voor de dag dat U zal komen. 

Open mijn oren voor de stem van Hem die komt; 

ik zeg U Heer: Ik hou van U, 

mijn Vader, ik kom bij U. 

 

(Refrein 3x) 

 

laatste keer: 

Ik open mijn hart.(5x) 

 

Zegen 

Zingen: Psalmen voor Nu 130: 1 en 2 

Uit de diepten roep ik U 

Heer, mijn God. 

ik heb U nodig, Here luister 

nu ik schor gebeden fluister, 

luister toch, 

Heer, luister toch. 

 

als U niets dan zonden zag, 

Heer, mijn God, 

wie bleef in leven? maar U wilt nu 

juist vergeven. dus verdient U 

diep ontzag, 

ons diep ontzag. 

Gebed 

Zingen: Psalmen voor Nu  130: 3 en 4 

Ik blijf wachten tot U komt, 

Heer mijn God. 

ik blijf nog sterker op U wachten 

dan een mens in lange nachten 

wacht op licht, 

het morgenlicht. 

 

Israël, hoop op de Heer. 

hoop op God, 

want Hij heeft zich aan jou verbonden. 

Hij verlost je van je zonden. 

Hij maakt vrij. 

Hij maakt jou vrij!  

Drama 

Zingen: In de hemel is de Heer 

In de hemel is de Heer 

en Zijn glans is als kristal 

Hij is de Heilige, Hij is God 

en Hij heerst over het Heelal 

 

Er is macht in Zijn woord 

als de wateren bruist Zijn stem 

als de zon op de zee zo blauw 

is de rijkdom van Zijn trouw 

 



En aan U alle macht 

alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 

en de lof want U regeert! 

U regeert! 

 

Miljoenen in gereedheid 

staan de engelen om Zijn troon 

verbijsterend Zijn sieraad 

en de schoonheid van Zijn kroon. 

 

Er is macht in Zijn woord 

als de wateren bruist Zijn stem 

als de zon op de zee zo blauw 

is de rijkdom van Zijn trouw 

 

En aan U alle macht 

alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 

en de lof want U regeert! 

 

En aan U alle macht 

alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 

en de lof want U regeert! 

 

U regeert in onze harten 

U regeert over ‘t heelal 

U regeert in ons leven 

U regeert overal! 

 

Tussenspel 

 

Er is macht in Zijn woord 

als de wateren bruist Zijn stem 

als de zon op de zee zo blauw 

is de rijkdom van Zijn trouw 

 

En aan U alle macht 

alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 

en de lof want U regeert! 

U regeert! 

 

En aan U alle macht 

alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 

en de lof want U regeert! 

U regeert! 

 

Lezen + Preek 

 

Zingen: Psalm 18: 8,9  

Geloofsbelijdenis 

 

Dankgebed 

Collecte met luisterlied: U! 

Zelfs, in het diepst van de nacht 

Aan het eind van mijn kracht 

Als ik niet snap wat U nog van mij verwacht 

Zelfs, als ik loop in het dal 

Als ik wankel of val 

Bent U de God die ik volgen zal 

 

Ik heb van niemand iets te vrezen 

Want U bent bij mij! 

 

Refr: 

Zelfs, als ik niet durf te gaan 

Als ik liever blijf staan 

Als ik net doe of ik U niet heb verstaan 

Zelfs, als ik loop op de tast 

Als ik zoek naar houvast 

Bent U de God die steeds op mij past 

 

Ik hoef niet bang te zijn voor morgen 

Want U bent bij mij! 

 

U! brak de ban van de wet 

Hebt mijn leven gered 

Hebt de dood die mij vasthield te kijk gezet 

U! rekent af met het kwaad 

U die zonde verslaat 

Er is geen macht op aarde die U weerstaat 

 

God van de overwinning 

God van de eeuwigheid 

God, hier is mijn aanbidding 

Ik ben U toegewijd. 

 

 



Zingen Opwekking 407 

O, Heer mijn God, 

Wanneer ik in verwondering 

De wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, 

Het rollen van de donder, 

Heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam, 

sta ik verbaasd, 

dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

Als Christus komt 

met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, 

hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: 

o Heer, hoe groot zijt Gij! 

 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

 

Zegen 


