
Thema: Geloven op maandag 
Uitzenddienst van Marc en Sietske Klapwijk en Theodoor en Else Gootjes. 

3 mei 2009 
 
Aanbidding 
Opwekking 159 Here der Heren (band) 
Votum en zegen 
LvK 328: 1+3 (orgel) 
 
Luisteren naar God 
Gebed 
 
Kinderlied: God houdt van de hele wereld kinderopwekking 121 (band) 
 
God houdt van de hele wereld want Hij gaf Zijn zoon 
God houdt van de hele wereld want Zijn hart is groot, 
Zo groot, zo groot, zo groot…. 
 
Hij houdt van eskimo’s en indianen, Turken en Amerikanen, 
Afrikanen uit Gabon, van oost naar west en andersom, 
Van Marokkanen en Molukkers, snelle stadslui, boerentukkers, 
Nederlanders, buitenlanders, allemaal, hoe kan het anders! 
 
Hij houdt van jou en mij en pa en moe, je grote zus, mijn kleine broer, 
Grote mensen, kleine kleuters, stoere jongens, drukke peuters, 
Oma’s en opa’s en studenten, nieuwe baby’s oude krenten, 
Vreemde vogels, toffe peren, wanneer zullen wij het leren 
 
Hij houdt van ieder die je kan bedenken, God wil ons zijn liefde schenken, 
’t geeft niet wie of wat je bent jouw naam is al bij God bekend. 
Wil je ook met Jezus leven, al je schuld wil Hij vergeven. 
Jezus over won de dood, dus geef je hart aan……. God 
 
God houdt van de hele wereld want Hij gaf Zijn zoon 
God houdt van de hele wereld want Zijn hart is groot, 
Zo groot, zo groot, zo groot…. 
 
Lezen uit Gods woord… Genesis 5: 21-24, Romeinen 12: 1-3 (tekst), Jacobus 2:14-26  
Psalm 27: 4+6+7 (orgel) 

Preek…Geloven op maandag… 
Zingen: Opwekking 569 (band) 
 
Uitzending Marc, Sietske, Theodoor, Else: 
 
Lezen Romeinen 10 
Opwekking 640   
Zegen voor Marc, Sietske, Theodoor en Else 
Psalm 121: 3+4  
Dank en gebed om zegen  (Ikenius) 
 
Collecte 
Villa-lied: ingezet door Rick met gitaar en zang, band valt in en gemeente zingt mee, zie blz 2  
Slotlied LvK 434: 1, 4, 5 (0rgel) 

 
Ga dan heen  
Zegen  
Amen 

Eventueel…   Na de dienst  
Opwekking 194 
Opwekking 407 

 
Na de dienst zingen we samen twee coupletten van het Wilhelmus. 



Die kleine villa in de straten (tekst: Villa Klarendal; muziek: Pierre Kartner) 
 
De ochtendzon straalt over straten en pleinen 
De gouden zon schijnt in de wijk 
De mensen die moe uit hun bedje verschijnen 
De zondag soms saai en soms rijk 
 
En sommigen zie je door de straten lopen  
ze gaan met hun ziel onder de arm  
De wijk lijkt gestorven, toch klinkt er muziek 
Uit een deur die nog wijd openstaat 
 
Daar in die kleine villa in de straten 
Daar ben je welkom, is ieder gelijk  
Daar in die kleine villa in de straten  
Daar mag je lachen of huilen in de wijk  
 
Het leven is moeilijk, problemen ontelbaar  
je vraagt je af: is er nog hoop  
De kijkkast laat ons steeds weer zien wat er is daar 
Het leven is echt niet goedkoop  
 
Een mens is maar mens, rijk of arm, zoekt naar warm 
echt contact zonder heel veel poehaa  
Maar ’t is soms zo moeilijk die warmte te vinden  
daarom kom je op zondag weer aan  
 
Daar in die kleine villa in de straten 
Daar ben je welkom, is ieder gelijk  
Daar in die kleine villa in de straten  
Daar mag je lachen of huilen in de wijk 
 
De eigen problemen los je op met wat glazen 
maar ’s morgens daar zijn ze dan weer  
Op de rand van je bed voel je dan wat er mis is  
het gebeurde nog weer een keer 
 
Het enige waar je naar zoekt is een rustpunt  
Een plek waar je echt mens kunt zijn  
Een ruimte waar jij je gelukkig kunt voelen  
Een moment even weg van de pijn  
 
Daar in die kleine villa in de straten 
Daar ben je welkom, is ieder gelijk  
Daar in die kleine villa in de straten  
Daar mag je lachen of huilen in de wijk 
 
Daar in die kleine villa in de straten 
Daar kun je Jezus ontmoeten in ‘t echt  
Daar in die kleine villa in de straten  
Daar kun je luist’ren naar wat Hij je zegt  
 
 


