
Wake-up light……PASEN, LEVEN! 
Johannes  20:1-10 

wakker  worden…. 

We lezen vanmiddag een gedeelte 
uit de bijbel, dat over “wakker 
worden” gaat, maar niet op de 
manier van een wekker. Het gaat op 
de manier van een “wake-up light”: 
langzaam wordt het licht.... het licht 
van Pasen gaat doorbreken. 
 

een dood punt.... 

Het bijbelverhaal vertelt over mensen 
die op een dood punt zitten. Het punt 
van de dood. En dat zij daar zitten is 
logisch. Het laatste wat zij mee-
gemaakt hebben is het sterven en de 
begrafenis van Jezus op Goede 
Vrijdag. En bij de dood is het 
afgelopen. Daarna is er niets meer... 
Alle mensen zitten daar op een dood 
punt. 
Maar Jezus niet! 
 

Wake up! Het is Pasen! 

De boodschap van de bijbel en van 
Pasen is: er is léven na de dood. 
Leven met God die zelf boordevol 
leven is. En dat wil Jezus zo graag 
aan je kwijt. Dan: aanvaarden dat 
Jezus echt de dood overwónnen 
heeft en dat Hij sámen met jou het 
leven in wil. Zelfs het eeuwige leven. 
Het kostte de eigen leerlingen van 

Jezus een heleboel moeite om zover 
te komen….. Maar: wake up! Het is 
Pasen! 
 
Jezus dendert niet bij mensen 
binnen: hier ben Ik weer, kijk dan Ik 
leef weer!! Hij laat mensen langzaam 
wakker worden. Ze mogen wénnen 
aan het nieuwe licht dat Pasen heet 
en dat te maken heeft met iets waar 
mensen van zichzelf geen vat, geen 
grip op krijgen. 
Het gaat God om leven waar de 
dood niet meer tegenop kan. Dat je 
niet meer vastloopt en stukloopt, 
vroeger of later. Maar dat er leven is, 
met Hém. Godzelf is ‘leven’ zegt de 
bijbel. Hij heeft het leven ook  
gemaakt, geschapen. De dood hoort 
niet bij God. Die hoort bij ons. En bij 
een wereld die wij verziekt hebben 
door de zonde. Daarvoor is Jezus 
gestorven op GVrijdag. Om jouw 
zonde te boeten. Dat die niet meer 
tussen jou en God instaan. Maar als 
dat weg is, dan is God ook de eerste 
die ‘leven’ aan het licht brengt. Kijk 
naar Jezus. 
 
Het kostte de eigen leerlingen van 
Jezus een heleboel moeite om zover 
te komen….. Maar: wake up! Het is 
Pasen! 
 

 vooruit of achteruit? 

Wat ga jij doen? Wat wil je? Wil je 
vooruit met Jezus het leven in? Of 
wil je vóór dood en graf blijven 
steken? 
De bijbel nodig...: net zoals Jezus 
zijn leerlingen langzaam wakker laat 
worden, eraan laat wennen, net zo 
gaat het met de bijbel. Dááruit kun je 
het ontdekken: waarom moest Jezus 
sterven? Waarom stond Hij op? Hij 
kwam later bij zijn leerlingen en Hij 
heeft ze alles nog weer verteld en 
uitgelegd. Zodat zij het zouden 
opschrijven. 
Wat ‘leven’ is, dat ontdek je nu via de 
bijbel. En dan wordt het de vraag: 
laat je je ‘wakker’ maken, met dat 
“wake up light”… En hoe ga je dan 
reageren? 

...opdat iedereen die  
in Jezus gelooft,  
het eeuwige leven  
heeft.       Johannes 3:16 
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ook te vinden op: www.koepelkerk-arnhem.nl 

 

En verder...?  

Nog meer weten over God, de kerk of de 
vriendendiensten? Mail je vragen aan  
Pieter de Jong:  
 
   pieter.vriendendiensten@live.nl 

..Of wil je met anderen tijdens een aantal 
maaltijden praten over geloof, christendom 
en God? Geef je dan op voor de Alpha-
cursus. Mail Erik Kooijker:  
 
   Alpha-arnhem@live.nl  

Wil je meer weten over de gemeente, haar 
activiteiten of deze dienst nog eens terug-
luisteren? Kijk dan op  
 
  http://www.koepelkerk-arnhem.nl 

Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag van 
de maand om 16:45.  De flyer met de 
onderwerpen van de diensten die nog 
komen ligt  
 
  In de open kast in de hal. 

Recht onder deze kerkzaal is na deze 
dienst gelegenheid om wat te eten.  

Ontwaak uit uw slaap, sta op 
uit de dood en Christus zal 
over u stralen!        Efeze 5:14 


