
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
belijdenisdienst 5 april 2009 

 
 
 
 

voorganger: ds Jan F. de Haan 
de band “Sing it out” 

organist Evert van Loenen 



  
 

Orde van dienst: 
 
zingen: Opw. 599 “nog voordat je bestond” 

votum en groet 

zingen: Gez. 164 (canon in 3-en 2x, orgel) “kom tot Uw 
doel met ieder van ons” 
gebed 

 

openbare geloofsbelijdenis  

Cees en Christa, Niels en José, Jan Pieter en Marlou, 
Emilie, Roy, Kevin, Jos en Michiel belijden, geloven, 
verlangen en beloven…. 
 
zingen: Gez. 179b (orgel) we vernieuwen onze eigen 
belofte van trouw aan God door samen ons geloof te 
belijden  
 
De belijdeniscatechisanten knielen om beurten en 
worden met handoplegging gezegend 
 
zingen: LvK 341 (orgel) “maak zichtbaar Uw genade 
door mij en om mij heen” 
 
Namens gemeente en kerkenraad…. 
 
zingen:  “Belijdenis” 
U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, 

die mij gevonden heeft, het eeuwig leven geeft. 

Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: 

Ja, Jezus is mijn Heer, dan kniel ik voor U neer. 

'k Heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te 

gaan. 

In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in Mijn Naam. 

 

Refrein 

Heer wij zeggen ja en amen, 

brengen U daarvoor de eer. 

Wij belijden allen samen, 

Jezus onze Heer. 

  

Mijn Jezus geef mij kracht, als ik Uw hulp verwacht, 

voltooi in mij Uw werk, en maak in zwakheid sterk. 

Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, 

houd ik gelovig stand, Heer neem me bij de hand. 

Blijf in mijn liefde, alle dagen, in liefde voor elkaar. 

Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in Mijn 

Naam. 

  
Refrein 2x 

 
lezing: Kol. 1: 3-6, 2: 6, 7 en 3: 1-4 en 12-17 

zingen: Opw. 569 “laat alles wat ik zeg en alles wat ik 

denk” 

preek over Kol. 3:17 “alles wat je zegt of doet” 

band: Opw. 613 “liefde die mij steeds weer vult … ik 
geef U alles wat ik ben” 
 

gebed 



  
 

zingen: Opw. 354 “Glorie aan God” 

collecte 

zegen gevolgd door Opw. 602 “vrede van God…”  
(i.p.v. gezongen ‘amen’) 
 
 

na de dienst is er gelegenheid de elf te 

feliciteren in ‘de catacomben’, onder de 

kerkzaal 
 


