
De grootheid van Jezus en ons (on-)geloof 
Joh. 2:23-25 

Johannes op koers 

Joh. 1:12: wie Jezus ontvangen en 
in Zijn naam geloven, heeft Hij het 
voorrecht gegeven om kinderen 
van God te worden. 
Joh. 2:11: Jezus toonde zijn 
grootheid en zijn leerlingen 
geloofden in Hem. 
Joh. 2:23: veel mensen kwamen 
tot geloof in zijn naam 
Joh. 20:31: …opdat u gelooft, dat 
Jezus de messias is, de Zoon van 
God, en opdat u door te geloven 
leeft door zijn naam 
 

Jezus vertrouwt het niet... 

Drie statements: 1) algemeen: Hij 
kende hen allemaal 2) dat 
toegepast op ieders privé bestaan: 
Hij kent de mens van binnen, weet 
wat er in hem omgaat en 3) het 
gevolg daarvan: niemand hoefde 
Hem daar iets over te vertellen. 
Dit betekent toch dat geheimen in 
je leven geen complete geheimen 
zijn! 
In een relatie is het elkaar kennen 
van grote betekenis. “Je hebt toch 
geen geheimen vooor me…?’ 
Maar niemand anders dan Jezus 
komt zó dichtbij! 
Is dat verbijsterend voor jou of 
bewonderenswaardig? Komt te 

dichtbij? Is dit beangstigend? Voel 
je je dan wegglijden?  Maar als je 
daar al bang voor moet zijn, hoe 
bang zul je dan niet zijn voor 
Jezus? 
Hij – die jou helemaal door heeft 
en precies weet wat er allemaal in 
jou leeft – Hij is bereid jou lief te 
hebben! 
Is dat niet wat Joh. al in h.1 
schreef: Jezus is vol van genade 
en waarheid. Alle waarheid, ook 
over jou, en dan: vol genade. Hij is 
bereid jou lief te hebben. 
Maar Jezus vertrouwt het niet…. 
waarom niet? 
 

wat is geloof tot behoud? 

Nicodemus is een voorbeeld van 
geloof, maar het is geen geloof tot 
behoud. Omdat hij niet weder-
geboren is. 
‘Wat U doet, dat zijn tekenen van 
Gods kracht in U’, zegt Nicodemus. 
Maar dát geloof, dat is geen geloof 
dat jou behoudt!! Hoezo niet? 
Vergelijk 1:12: Jezus ontvangen…. 
Vergelijk 2:23: mensen geloofden 
omdat ze de wondertekenen 
zagen…. 
Vergelijk  2:18: niet ontvangen, 
maar beslissen… 
Dan kijk je niet door de wonder-
tekenen heen naar de glorie van 
God en Jezus, maar jij blijft zelf in 

het centrum staan. Wij zullen wel 
zeggen of je geslaagd bent…. 
 

geboren worden.... 

- Hoe weet je dat je geboren bent? 
- Hoe weet je dat je opnieuw 
geboren bent?. 
Heel veel mensen geven 
antwoorden als: ik weet dat ik 
opnieuw geboren ben omdat ik 
gedaan heb wat je moet doen om 
opnieuw geboren te worden: ik heb 
Jezus gevraagd in mijn hart te 
komen; ik heb Jezus aangenomen. 
Maar: je wórdt opnieuw geboren, 
dankzij God. Jezus ontvangen…. 
 

oppassen!! 

Oppassen geblazen!! We zijn heel 
kien in het omzeilen van God en 
het respecteren van onszelf. 
Denk je hierbij vanuit de zonde of 
vanuit de genade? 
Denk je hierbij vanuit je oude leven 
of vanuit je nieuwe leven? 
De grootsheid van het kruis en de 
dood van Jezus: Hij wist wat er in 
mensen omging. En juist zo koos 
Hij wanneer en waar en hoe en 
waarom Hij zou sterven. En Hij 
deed dat voor jou. Jij mag leven. 
Opnieuw geboren - leven. 
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Gemeente-vergadering -
morgenavond!! 
 
Een gevariëerd en interactief 
programma over: 
 
1. Villa Klarendal 
2. kind & kerk 
 
en verder…. 
 
3. de verkiezingen van  
    ambtsdragers volgende   
    week 
4. de contacten met de  
    Kruiskerk 
5. bijpraten over de krediet-  
    crisis  in de kerk 
6. ontmoeting  
 
Als u er ook bent, dan wordt 
het een heel mooie en 
inspirerende avond!! 
 

 


