Introductie.

Vorige week hebben we en vriendendienst gehad over de 10 geboden. Je kunt een
samenvatting van die preek downloaden van onze website. In die preek heb ik laten
zien hoe heerlijk het is dat God ons niet alleen heeft gemaakt en ons toen het bos
en de wereld in stuurde. Hij geeft ons veel geschenken en één van die geschenken is
de wet. Ik heb laten zien hoe mooi de wet is en ben gewoon alle geboden bij langs
gegaan om de relevantie van de wet voor ons leven te laten zien.

Door de wet krijg je zo een verlangen naar het leven van God. Zelf kun je niet zo
leven. De Geest moet je dat geven.

Maar er valt nog meer te zeggen over de wet. In een vriendendienst denk je na over
de vraag wat moet je verkondigen aan niet gelovigen en gelovigen. In deze dienst
een typische boodschap voor gelovigen die zo vaak bewust of onbewust worstelen
met de wet.

Deze preek die je hieronder leest staat dus niet los van de vorige preek. Het is zeg
maar een tweeluik.

Leven onder de wet of leven onder de genade....
Wet en evangelie...

Er is een brand aan de herengracht. De brandweer rukt uit met het modernste
materiaal. Een laderwagen en een hagelnieuwe spuitwagen. Een brandweerman
pakt uit de brandweer auto allemaal emmers. Eén brandweer man stap in de gracht
en vult de emmer en zo proberen de brandweermannen de brand te blussen. Met
emmers. Aan het einde van de dag is het pand afgefikt en zijn de
brandweermannen doodop. ’s Avonds komt Job Cohen om hen toe te spreken.
Hij stelt eigenlijk maar één vraag: Waarom hebben jullie de brand proberen te
blussen met die emmers en waarom hebben jullie geen gebruik gemaakt van de
moderne materialen die jullie tot jullie beschikking hebben.

Zo leven veel christenen ook. Ze maken voor hun geloof gebruik van hun eigen
plastic emmertjes en maken geen gebruik van de moderne materialen die God
geeft. Zo staat het ook in de tekst van vandaag: hoofdstuk 4: 9 Hoe is het toch
mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u
opnieuw tot die zwakke, armzalige machten (de wet) wendt en dat u zich daaraan
als slaven wilt onderwerpen?

Van evangelischen kun je dit horen: In onze kerken lezen we de wet nooit. Wij
leven door de Geest en de Geest legt die wet juist in ons hart. Een gereformeerde
zegt dan: Wij lezen de wet van God juist wel. Het is fijn om stil te staan bij de wil



van God. Bovendien is de wet een soort spiegel. Je leert je zonden kennen. Het lijkt
me goed om eens stil te staan bij deze vraag.

Wat moeten we met de wet van God? Hoe spreekt de bijbel over de wet?
Het doel van de wet...

De wet heeft (tenminste) twee functies:

Een onderwijzende functie:

De wet is de openbaring van Gods wil. In Romeinen 7: 14 lezen we zelfs dat de wet
het werk van de Geest is. Stefanus zegt in zijn rede (Handelingen 7: 38) dat Mozes
leven brengende woorden ontving om aan ons door te geven. De wet is bedoeld als
een positieve aanwijzing voor het leven.

Mensen die zeggen ik wil leven naar Gods wet en ik wil leven door de Geest
bedoelen vaak allebei hetzelfde. Ik wil leven naar Gods wil. Jezus zelf legt veel
nadruk op het leven naar de geboden. In Johannes 15: Blijf in mijn liefde. Je blijft

in mijn liefde als jij je aan mijn geboden houdt. Zoals ook ik mij aan de geboden
van mijn vader gehouden heb.

De geboden van Jezus zijn niet anders dan de geboden van zijn vader. Lees maar
eens na wat hij zegt in Matteus 5: 17-34. Hij scherpt de geboden alleen maar aan.
Let op zegt Jezus.... Zie wat de geest van de wet is en pas op voor de letter.

Een onthullenden functie. ..

De wet heeft ook een onthullende en ontmaskerende functie. Je leert je zonden
kennen door de wet. In Romeinen 3: 20 lezen we dat juist de wet ons zonden doet
kennen. De wet drijft je naar Christus. Zonder Christus loop je totaal vast
(Romeinen 7).

Maar niet alleen door de wet leer jij je zonden kennen. Bavinck (Herman) zegt het
zo: De ware droefheid over de zonde en de oprechte terug keer naar God komt in
nog sterkere mate door het evangelie tot stand.

* Juist als Gods grote liefde gepreekt wordt kun je verdriet krijgen over jouw
gebrekkige liefde.

* Als Jezus de vervullling van de wet is, Hij alleen heeft de wet tot in het
kleinste detail nageleefd (hij is de levende wet, leer je juist ook door hem wat
zonden is. Als zijn licht in jou leven gaat schijnen wordt echt wel helder wat
donker en zwart is in je leven. De zonden komt door hem aan het licht.

* Als het kruis gepreekt wordt, wordt echt wel helder hoe erg onze zonde is.



* En de Jezus zegt heel helder dat De geest ons zal overtuigen van zonden,
gerechtigheid en oordeel. Zonde is dan boven alles dat je leeft zonder
Jezus... (Johannes 16: 9).

De wet (in mensenhanden) kan gevaatrlijk zijn...

De bijbel leert ook iets wat ik helaas te weinig hoor, dat de wet van God (in mensen
handen) ook gevaarlijk is (kan zijn). Het voorlezen van de wet kan gevaarlijk zijn.
Niet omdat de wet slecht is, maar omdat wij zomaar geneigd zijn om weer te
denken dat het gaat om ons goede leven en mijn goede daden. En iedere keer als de
wet wordt voorgelezen kan ik zomaar weer die gedachte krijgen.

En dan geloof je misschien wel in het offer van Jezus maar denk je toch nog dat het
erom gaat dat jij goed leeft. Dat is een mengvorm tussen genade en wetticisme. En
dat is de oorzaak van veel geestelijke dorheid. ..

Die mengvorm kom ik helaas tegen. Die zit bijvoorbeeld in zo’n formulering als
‘uit dankbaarheid ga ik goed leven’. Dankbaarheid is fantastisch. Maar jij gaat niet
uit dankbaarheid goed leven. De Heilige Geest moet jou veranderen en
vernieuwen. Hij verandert je wil, je verstand, je karakter en je hart. Na
dankbaarheid komt niets meer. Jij hoeft God niets terug te geven en je kunt het ook
niet.

Ook hoort je nog te vaak deze redenering: Jezus heeft grote dingen gedaan voor mij.
Nu ben ik hem mijn leven verschuldigd. Ik mag iets terug doen. Dat is hoe je het
ook wend of keert en mengvorm tussen wet en evangelie en een mengvorm tussen
het oude en nieuwe verbond. Een dankbaarheidsethiek en een schuldenaarsethiek
kloppen niet. (Meer weten ...lees dan het boek “Toekomstige genade’ van John
Piper).

Met name in Romeinen 7 wordt helder dat de wet (in mensenhanden) ook
gevaarlijk is. Paulus zegt daar dit: De wet stimuleerde juist alletlei harstochten en
verkeerde begeerten en zonden (Rom. 7: 5). Toen ik de wet leerde kennen ontdekte
ik wat zonden was. Ik kon geen kant op. Het leven maakte plaats voor de dood
(Rom. 7: 9-11). Het vootlezen van de wet doet als het ware een appel op jou oude
gedachten en jou oude patronen... Die gedachten dat je denkt ik moet het zelf
doen.

In 2 Kor 3: 15 staat dit: Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart,
telkens als de wet (het oude verbond) van Mozes wordt voorgelezen. En als iemand
zich tot de Heer wend, wordt de sluier weggenomen. Met de heer wordt de Geest
bedoeld en waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid.



Een bedekking over je hart hebben... dat is dat je hart niet geraakt kan worden. Er
is nog een gordijn, scheiding tussen jou en God. En juist de wet herinnert je steeds
aan die scheiding. Aan jou slechtheid en vuiligheid...

Ik las in een artikel van een collega dit: “‘Waarom is er in zoveel kerken dorheid en
ruzie? Waarom kunnen er scheuringen zijn? Er zijn veel verschillende redenen maar
de volgende reden hoor ik te weinig: Omdat veel gemeenten elke zondagmorgen na
de groet van God bijna direct onder de wet worden geplaatst. Weer onder het
oordeel. Terug naar af jij’. (Terug naar af is bij bordspellen al heel vervelend).
(Iemand noemde dit een schommelstoel-christendom of een jojo-christendom. Er

is heel veel beweging maar geen vooruitgang).

‘Soms zien we elkaar te weinig in Christus. Waar het van letters, van de wet, van
menselijke regels wordt verwacht blijven mensen hangen. Maar daar waar Christus
met zijn macht en overwinning alle eer krijgt daar gaat wat gebeuren. Je ziet
het....Er zijn christenen die eigenlijk nog een bedekking over hun hart en daarom
niet uitbundig tot bloei komen en christenen die vtij zijn in de Geest’.

Wij zijn niet meer onder de wet...

De schitterende boodschap die ik mag verkondigen, het evangelie is dat wij niet
meer onder de wet zijn. We staan niet meer onder vloek van de wet. Niet meer
onder het oordeel. Er is geen scheiding meer. We leven onder de genade.

Het is niet waar dat jij steeds weer opnieuw gered moet worden. Dat jij steeds weer
terug moet naar af. Jij bent gered. Jij bent geen slaat meer maar een kind van God.
God ziet jou als volmaakt en perfect. En hij gaat je ook zo maken. Jij bent rein zegt
Jezus tegen Petrus. Je hoeft alleen nog maar je voeten te wassen (Johannes 13: 8).
Jij bent bevrijd uit de macht van de satan en uit de macht van de zonde en hoort nu
bij God. De zonde hoeft nu niet langer over jullie te heersen , want u staat niet
meer onder de wet maar leeft onder de genade (Romeinen 6:14). God wil je alles

geven.

Als je slaaf bent dan is er een Heer, directeur die van alles van je wil. Die je allemaal
regeltjes oplegt. En steeds pakt hij je op die regeltjes. Je staat steeds onder toezicht
en hebt het gevoel dat je gecontroleerd wordt... Je wordt steeds herinnerd aan je
slechtheid. Je minderwaardigheid, man je bent niets. Een vuile slaaf...

Maar jij bent alles. Jij bent gered. Jij bent vrij. Jij bent een kind van de Vader.
Beseften wij wel wie wij zijn in Christus. Besetfen wij wat voor een hoge positie wij
opnieuw gekregen hebben (zeg maar terug naar psalm 8)?

Dat is een kwestie van geloof.
Van aannemen wat God je wil geven.



Hoe weet je nu of je soms nog onder de wet leeft:
5 punten noemen:
1. Angst voor God (je ervaart hem niet als je liethebbende en zorgzame Vader).
2. Negatief zelfbeeld (je voelt je zondig en slecht).
3. Bang om fouten te maken (bang om afgewezen te worden)
4. Altijd gelijk willen hebben (wetgeleerde).
5. Je loopt vast (geen overwinning op zonde).

NB belangrijke nuance:

(Deze punten vragen om een verdere uitwerking. Ik zal een aparte preek houden
over de genezende kracht van genade. Veel mensen worstelen met een negatief
zeltbeeld. Dat is al moeilijk genoeg en de oorzaken daarvan kunnen zo divers zijn.
Het genezingsproces is kwetsbaar. Het is niet de bedoeling om elkaar nog verder de
put in te praten door elkaar ook nog het stikkertje wetticist mee te geven. Je voelt je
al klein en dan ook dit nog. Wat ik wil zeggen is dat het leven onder de genade je

juist kan bevrijden van het gevoel dat jij je soms zo slecht en zondig voelt. Genade
geneest).

We mogen dat wetticisme echt in ons zelf ontmaskeren. Hoe vaak voelen we ons
niet verplicht om iets te doen? We voelen ons gebonden. Waarom doe jij wat je
doet? Moet dat? Past het bjj je? Er is zoveel verborgen wetticisme. Je innerlijke
rechter. Dat stemmetje waarmee jij jezelf op je kop geeft. Dat zegt dat je niet goed
genoeg bent. Perfectionisme: je opknopen aan je eigen norm. Overal zien we
patronen van normativisme. Fanatisme, idealisme, de ander moet zijn en denken als
jij. Dat eisende en veroordelende stemmetje in ons. De goede Herder wil met zijn
genade doordringen op al die terreinen van je leven. Leef van genade. Rust......

Leven onder de genade...
Leven onder Gods genade is dat je put uit Gods genade.
Dat genade in alle opzichten je leven stuurt.

Veel nadruk op Zonde besef.... Dat lijkt heel vroom, maar het kan er voor zorgen
dat we te weinig genade besef hebben en de onvoorstelbare rijkdom van Gods
genade niet goed kennen.

Je ziet soms dat pessimisme. Dat mensen denken en leven denken vanuit de
zonden en slechtheid van de mens, vanuit de mens en niet vanuit God. Alsof God
niet belooft heeft dat Hij uit genade ons zal vernieuwen en veranderen.

Dit is wat God ons geeft. Ik heb een nieuw verbond met jullie gesloten. Niet een
verbond van een geschreven wet, maar een verbond van de Geest (2 Kor 3). En

wat doet die Geest? Dit zegt de bijbel:

Lezen [eremia 31: 31-34




De dag zal komen—spreekt de HEER —dat ik met het volk van Israél en het volk
van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders
sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat
verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden—spreekt de HEER. Maar dit is het
verbond dat ik in de toekomst met Israél zal sluiten—spreekt de HEER: Ik zal mijn
wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn
en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden:
“Leer de HEER kennen, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al—
spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze

hebben misdaan.

Lezen Egechiel 36: 25-27

Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is,
van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je
versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn
regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders
gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden
van alles wat je onrein maakt...

Romeinen 8: 1.
Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest
die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de

dood.

Regels gaan over gedrag! Maar de bevrijding die Jezus geeft gaat veel dieper. Die
gaat over je hart, je identiteit, je geestelijke dna. Als we meer gaan beseffen wie we
zijn in Christus dan gaat er pas echt wat veranderen in je leven. Dan gaan we een
leven leiden van aanbidding. Dan komt de genade van God over je, en de
blijdschap op in je en die stroomt over naar alle mensen.

De wet veroordeelt je elke keer: gefaald! Fout! Dat is het effect van een leven onder
de wet. Onder de wet ga je ook elkaar veroordelen en de maat nemen. Weet je hoe
dat kan? Dat kan als je nog nooit werkelijk je eigen geestelijke faillissement onder
ogen hebt gezien. We zijn niet onder de wet maar onder de genade. We zijn in
Christus.

Als u geleid wordt door Gods Geest bent u niet meer onder de wet... (Galaten 5:
18). Jij bent vrij... Vrijheid is in je element zijn. Een vis in het water. Een trein op
de rails, de mens in God. Van God. Ingelijfd in Christus. Waarom worden wij
bevrijd? Om lief te hebben. Je kunt geloven als een wethouder (de wet als
uitgangspunt). Je kunt geloven als een liethebber (de liefde als uitgangspunt).



Moeten we de wet nog lezen....

De wet mag alleen maar voorgelezen worden in het kader van het evangelie. Ik ben
de Here die jullie bevrijd heeft. Eerst evangelie en dan de wet.... Daarom lees ik als
ik de wet lees de wet altijd na de verkondiging van het evangelie.

De wet van God is goed. Maar wij zijn als mensen geneigd om er zeer verkeerd
mee om te gaan. De wet kan door ons ook heel gevaarlijk zijn.

Dit is de echte vraag voor ons allemaal....van deze morgen
Zijn we onder de wet of zijn we onder de genade....

Het kruis...

Waarom zo’n preek in de lijdenstijd?

Je hoeft niet te leven alsof je nog iets moet goedmaken met God.
Jezus is niet voor niets gestorven?

Wij moeten hem niet opnieuw kruisigen.

Hij is gestorven om jou te bevrijden, om van jou een kind te maken van de vader in
de hemel. God is voor je...

De trechter

Een trechter heeft een brede en een smalle kant. En de vraag is welke kant houdt jij
naar boven? Als je hem met de smalle kant naar boven houd kan er maar weinig
door. Laten we met open armen en handen naar God toegaan om zijn liefde en
vernieuwende kracht in ons leven te ontvangen.

Naschrift
Van reacties kun je veel leren.

Ondertussen zijn er al erg veel reacties geweest direct na de preek en ook later via
de mail. Hier volgen er enkele:

» Ik vind dit echt een doorbraak in het ger. denken, want het gaat dieper dan alleen het niet meer
voorlezen van de wet.

* mooi wat je mocht brengen afgelopen zondagmorgen was er erg van onder de indruk, aangezien
ik ook mensen pijn zie lijden onder de wet. k hoop en bid dat woorden blijven hangen bij de mensen
en harten aangeraakt worden en dat het Woord van de Here overwint boven allerlei menselijke
overwegingen die iemand kan hebben ook goed om te zien hoe je het bracht, alhoewel gekieteld
worden niet altijd fijn is misschien zijn er mensen die moeite met je toon hebben gehad, ik in ieder
geval niet

*  Over een vriendin en dat je in de kerk zoveel moet.... Ze heeft het gevoel dat je van alles juist wel of
niet mag, omdat je als je het niet goed doet naar hel gaat. Dus werd geloven een angst. Dan is de wet
geen vrijheid... en ervaart ze het dus nu (zonder God en kerk) als vrijheid.

*  Very much appreciated dat je ons de wet nog eens wilt lezen.



*  God heeft mijn gebed/verzoek om hier een preek over te mogen horen vanmorgen heel duidelijk
verhoord!!

*  Prachtige sterke preek vanmorgen! Bedankt! Ik ben ook van plan deze preek opnieuw te lezen en
ja, misschien is het een goed idee om daarover op de kring te praten. Ik verlang soms terug naar de
Alpha-cursus.Voor de Alpha-cursisten was alles niet zo vanzelfsprekend als voor veel mensen in de

kerk...

*  De preck die je afgelopen zondag hield was interessant, mijns inziens, voor in een Reformatorische
kerk, maar niet zozeer voor een vrijgemaakte.

*  Als ik de wet hoor, dan denk ik helemaal niet aan een lijst met dingen die {k moet doen, maar juist aan
dingen die ik van mezelf nooit kan doen en waar ik dus Jezus nodig heb. Ik vind dat soms wel lastig
hoor in de GkV, die nadruk op genade...

Het maakte mensen blij en raakte mensen diep.

Anderen werden er onrustig van. De wet beschermt mij toch? Inderdaad biedt de
wet een zekere bescherming en helderheid. Maar je leeft dan nog onder de wet. ...
Je maakt geen gebruik van de moderne materialen die God geeft of beter je laat je
niet gebruiken door God. Christus beschermt ons. Lees maar eens 1 Johannes 5:
18-21). Het is goed om te zoeken in je leven naar belemmeringen in je geloof. Je
omgang met en je visie op de wet kan zo’n belemmering zijn.



