
De 10 geboden..      LUST of LAST… 
Exodus 31:18 en 32:15-16 Gij zult belemmerd worden….? 

Afspraken zijn nodig 

Zonder regels en afspraken wordt het 
een puinhoop. Er zijn teveel mensen met 
verkeerde ideeën. Zonder verkeersregels 
wordt het een puinhoop. Stel je voor dat 
piloten zich niet zouden houden aan 
veiligheidsregels? Stel je voor dat artsen 
maar wat aanrommelen… 
 

Het imago van de kerk 

Veel mensen zijn afgeknapt op de kerk 
doordat het daar altijd maar leek te gaan 
om regeltjes. Jij moet van alles en mag 
niets. Veel mensen hebben hierdoor God 
uit het oog verloren. In de kerk klonk 
vaak geen blijde boodschap maar een 
deprimerende boodschap. God vraagt 
van alles wat ik toch niet kan. Mea Culpa. 
Het gaat er niet om dat jij anders gaat 
leven. God zelf wil je een nieuw leven 
geven.  
 

Een cadeau van God 

God geeft ons 7 geschenken: 1. De 
aarde. 2. Een tuin. 3. Het huwelijk. 4. De 
wet. 5. Zijn Zoon. 6. De Heilige Geest. 7. 
Een nieuwe aarde.  
 
God zelf heeft de wet geschreven. 2 keer 
de wet, op twee stenen. De wet is meer 
een belofte. Zo wil ik jou maken.  

God sprak 

Als God gaat spreken gaat er altijd iets 
nieuws gebeuren. Zo wil God jou 
vandaag aanspreken.  
Hij ziet jou staan. Hij heeft heel veel 
interesse in jou. Hij wil ook jou leren wat 
het echte leven is. Niemand anders dan 
de Schepper van het leven zelf weet hoe 
het leven er werkelijk uitziet. Hij wil in 
jou een verlangen wekken naar dat leven 
zoals dat beschreven is in de wet… 
  

Vrijheid 

De wet begint met vrijheid. Ik ben de 
Heer jullie God die jullie bevrijd heeft uit 
de slavernij. Jullie hebben een rotleven 
gehad. Jullie zaten gevangen in de 
duisternis. Nu ga ik jullie leren wat echt 
leven is. Slavernij is dat jij gebonden 
bent en vast zit aan van alles en nog 
wat. Wat zijn de dingen of wie zijn de 
mensen die jou in hun macht houden?  

 

Een tour door de wet 

 1. Er is maar één God. 2. Pas op met 
afgoden. 3. Heeft God een naam voor 
jou? 4. Heerlijk een rustdag. 5. 
Respecteer je afkomst. 6. Ik wil leven en 
leven geven 7. Ik ben trouw 8. Ik heb 
genoeg. 9. Ik ben eerlijk. 10. Ik ben 
dankbaar…  11. Jezus heeft de wet 
vervuld 

Regels veranderen jou niet 

Regels veranderen mensen niet. Regels 
zijn meer een soort hek waarbinnen wij 
mogen leven. Regels geven je hoogstens 
een verlangen. Ik zou ook wel zo willen 
leven. Regels veroordelen je. Ik heb het 
weer fout gedaan.  
 
Er moet van binnen iets gebeuren bij 
ons. Mag God bij jou binnen komen? Hoe 
kan God binnen komen? God wil jouw wil 
veranderen. God wil jouw karakter 
veranderen. God wil je krachtig maken.  
 

Dressuur of natuur 

Dressuur is wat je moet doen. Natuur is 
wat je wilt doen. God wil je een nieuwe 
natuur geven. Hij wil zijn liefde in jouw 
hart uitstorten. Hij wil de wet in je hart 
schrijven. Dan heb je de wet niet meer 
nodig. Jij bent niet meer onder de wet.  
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En verder...?  

Nog meer weten over God, de kerk of de 
vriendendiensten? Mail je vragen aan  
Pieter de Jong:  
 
   pieter.vriendendiensten@live.nl 

..Of wil je met anderen tijdens een aantal 
maaltijden praten over geloof, christendom 
en God? Geef je dan op voor de Alpha-
cursus. Mail Erik Kooijker:  
 
Alpha-arnhem@live.nl  

Wil je meer weten over de gemeente, haar 
activiteiten of deze dienst nog eens terug-
luisteren? Kijk dan op  
 
  http://www.koepelkerk-arnhem.nl 

Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag van 
de maand om 16:45.  De flyer met de 
onderwerpen van de diensten die nog 
komen ligt  
 
  In de open kast in de hal. 

Recht onder deze kerkzaal is na deze 
dienst gelegenheid om wat te eten.  

 


