LITURGIE 1 maart morgendienst HANDELINGEN 6 VERS 1-7

Intro Zendingslied

Hoort een woord van eeuwig leven,

Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven

In de hemel en op aard;
Gaat vertolken alle volken
Wat u werd geopenbaard.

Doopt hen in de naam des Heren,

Vader, Zoon en Heil'ge Geest;
Dat zij mijn geboden leren,

Votum en zegengroet
Ps.101:1-2
Gebed

Kinderlied: GK 39 Als je bidt zal hij je geven

Ps.102:1

Lezen ps.102:1-21
Ps.102:10

L. Hand.2:5-11 en 2:41-47
Tekst Handelingen 6:1-7
Prediking

Lezing van de wet

Ps.122:1(v).2 (m).3 refrein steeds door allen

Intro gebed
Gebed 1
Liedboek 48:9
Intro gebed
Gebed 2
Liedboek 48:10
Kollekte

Zendingslied

1.

Nu de grenzen zijn ontsloten
roepen wij de Here aan:

dat van kleinen en van groten
harten mogen open gaan.
Daarom mogen wij nu geven
aan een volk dat werd geknecht,
mogen spreken van nieuw leven
en het rijk dat rust op recht.

2.

Want verborgen dictaturen
gijzelen wie niet bemint:

diep in mensen rijzen muren
als de Geest van God niet wint.
Alle volken moeten weten

dat hun Schepper liefde is,

dat Hij vrijmaakt van de keten
die ons bindt in duisternis

Zegen

Trouw — en liefde allermeest
Roept hen op zich om te keren,
roept hen tot het bruiloftsfeest!

Ik ben met u alle dagen,

Nu en tot in eeuwigheid

Van mijn rijk zult gij gewagen,
gaat dan heen, gaat wereldwijd
Als gij valt zal Ik u dragen,

Ik ben met U voor altijd!

3.

Tot wie godvergeten treuren
gaat nu het verlossend woord,
dat door leed gesloten deuren
omvormt tot een open poort,

en door wrok beslagen ruiten
transparant maakt voor het licht:
lammen wandelen naar buiten,
blinden krijgen het gezicht.

4.

Lammen kwamen aangelopen,
blinden zijn het licht gaan zien.
Goddank gingen deuren open,
vele volgen nog misschien.

Bidt de Heer van alle landen

dat de ijver niet verflauwt,

vraag Hem met geheven handen
dat Hij grenzen openhoudt.



