
Dooponderwijs… 
 
De kern… genade 
De doop laat op een prachtige manier de kern van ons geloof zien. Meteen aan het begin van ons 
leven, als je helemaal niets kunt, laat God zien wie Hij is. Hij zegt tegen ons: ‘Ik hou van jou en jij 
bent onwaarschijnlijk waardevol in mijn ogen (Jesaja 43). Jij bent van mij, en ik wil jou alles geven 
wat je nodig hebt voor je leven. Het gaat er niet om wat wij allemaal doen, maar het gaat erom 
wat God allemaal doet en wil doen. Het gaat bij de doop om Gods beloften. Wij leven van genade. 
 
De opdracht… 
Jezus geeft aan zijn discipelen en aan ons deze opdracht: Ga dan heen, maak alle volken tot mijn 
discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te 
leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Matteus 28: 19-20).  
 
In de naam van 
Gedoopt worden ‘in de naam van’ betekent dat Gods naam aan ons leven verbonden wordt.  
In de naam van de Vader…. God wil onze vader zijn en als een vader voor ons zorgen. Jij mag je 
leven lang kind zijn. Hij heeft ons gemaakt en ons in de moederschoot geweven (ps 139: 15). Hij 
heeft een plan met ons leven. Zonder de wil van onze hemelse Vader zal geen haar van ons hoofd 
vallen en De vader beloofd dat Hij, die ons zijn Zoon heeft gegeven, alles zal geven (Rom. 8: 32) en 
dat Hij zelfs al het kwade zal doen meewerken ten goede.  
In de naam van de Zoon. De Vader zelf heeft Jezus de naam boven elke naam geschonken. Jezus is 
onze Verlosser en Heer. Hij is het licht in ons leven dat de duisternis verdrijft waardoor we gaan 
leren en zien wie God is, wie we zelf zijn  en wat echt leven is. Hij zorgt ervoor dat het goed is 
tussen ons en God, hij heeft onze schuld betaald. Er is vergeving en alleen daar waar vergeving is 
zal vernieuwing zijn. We worden schoongewassen om gevuld te worden met de Geest. Jezus is onze 
koning. Dat betekent dat wij weten dat we mogen horen bij zijn koninkrijk, samen mogen we 
bouwen aan dat koninkrijk van liefde en vrede.  
In de naam van de Geest… Alleen doordat de Geest ons helpt kunnen we geloven. De Geest 
verzekert ons dat we kinderen van God zijn (Rom.8: 15). De Geest doet ons allemaal opnieuw 
geboren worden, dat betekent dat we uit God gaan leven. We moeten op het goede spoor gezet 
worden want uit zichzelf gaan deze kinderen niet geloven in God en andere mensen liefhebben. Uit 
onszelf gaan we keihard voor onszelf. De Geest wil ons vernieuwen en veranderen zodat we steeds 
meer op Jezus gaan lijken en een vruchtbaar en betekenisvol leven krijgen.  
 
Het symbool 
We worden gedoopt met water. Water gebruiken we om ons te wassen. De bijbel leert dat we door 
onze zonden en gebreken niet passen bij God. We hebben God pijn gedaan en er is een schuld naar 
God. Die vuiligheid moet opgeruimd worden. Jezus heeft onze schuld betaald. De doop is een teken 
van die reiniging en vergeving. Nu is de weg naar God open. God is voor ons en wij mogen Gods 
kinderen zijn.  
 
Jij hoort erbij…. 
De doop is een teken van inlijving. Deze kinderen horen bij onze gemeente. Kinderen zijn erg 
belangrijk in onze gemeente, want Jezus leert ons herhaaldelijk dat we moeten geloven als een 
kind. Gefeliciteerd gemeente met uw nieuwe………broertjes en zusjes…   



Doopvragen 
Vragen aan de ouders voor de bediening van de heilige doop 
 
U hebt gehoord dat de doop een instelling van de Heer is en een teken en zegel van zijn belofte, 
waarin ook uw kind deelt. Daarom vragen we u een eerlijk antwoord te geven voor God en zijn 
gemeente op de volgende vragen: 
 
Wij geloven… 
Geloven jullie met ons dat wij en onze kinderen Gods kinderen mogen zijn, ondanks onze gebreken 
en zondige aard, door het verlossende werk van Jezus Christus en dat onze kinderen Gods Geest 
ontvangen om hun God aan te roepen als vader?  
 
Wij belijden 
Wij belijden dat onze God de liefdevolle, reddende en gevende God. Hij komt naar ons toe en hij 
neemt het initiatief om een verbond te sluiten met onze kinderen. Belijden jullie dit geloof en zien 
jullie dat de doop een teken is van die genade?  
 
Wij beloven.. 
Voor de opvoeding van onze kinderen hebben we de bijbel heel hard nodig. De Bijbel is Gods 
evangelie, Gods goede nieuws van zijn liefde, redding, vernieuwing en eeuwig leven. Beloven jullie 
als ouders dat jullie naar vermogen de kinderen die blijde boodschap zullen vertellen en laten 
vertellen.  
 
 


