
Samen leven in het koninkrijk deel 10 (1 Petrus 1: 3-7)            HOOP! 
Hoe kunnen we leren omgaan met het lijden…door hoop   

Inleiding 

Serie: Kernbegrippen in het geloof. 1. 
Verzoening; 2. Wedergeboorte 
(geboren uit het woord); Gastvrijheid 
(filadelfia en filoxenos); Vandaag 
Hoop. Hoop is het anker van onze 
ziel, dat vast ligt aan Gods troon. 
God haalt ons binnen. Tekst: We zijn 
wedergeboren, waardoor we leven in 
hoop. 
 

Wat is hoop? 

Hoop heeft te maken met toekomst 
krijgen, kansen en mogelijkheden. 
Tekst: Er wacht iets geweldigs op 
jou, het ligt klaar en wordt stevig 
vastgehouden door God, iets wat 
nooit vergaat, het is onaantastbaar 
en ongerept. Jij mag iets tegemoet 
zien (uitzicht). Hoop is niet iets voor 
later. Het vormt je leven nu..  
 

Waarom hebben we hoop 
nodig? 

Het leven is onmogelijk als je niet 
leert omgaan met lijden. Je kunt 
alleen omgaan met lijden als je hoop 
hebt. Er zijn veel verschillende 
reacties op het lijden. In de preek 
bespreek ik er vier.   

Hoe werkt hoop? 

Hoe werkt hoop? In de tekst staat een 
paradox: Verheug je nu, ook al heb je 
verdriet. Menselijk gesproken zijn 
deze twee niet met elkaar te rijmen. 
Ze eten elkaar op.  

1. Door hoop kunnen vreugde en 
verdriet naast elkaar staan.  

2. Het lijden vergroot de 
vreugde.  

3. Vreugde stelt je in staat om 
echt verdriet te hebben.  

 

Hoop maakt actief? 

Hoop maakt actief. Ik hoop en zit bij 
de pakken neer past niet bij elkaar. 
Jezus kon doorgaan en zijn 
levenstaak vervullen door de vreugde 
die voor hem lag (Hebr. 2:12). Wat is 
Jezus vreugde? Wij zijn Jezus’ hoop, 
daardoor is hij onze hoop daardoor 
kunnen wij hoop geven aan anderen. 
Romeinen 15: 13: Hoop moet je 
gegeven worden. Wij verkondigen het 
evangelie en geen religie. Religie is 
zelf gaan en zelf moeten hopen. 
Evangelie is hoop en toekomst 
krijgen.  
 
 
 
 

Liturgie 

Liturgie 
LvK 320: 1+4 
GK 163 
Votum en zegen 
 
Luisteren naar God 
Gebed 
Kinderlied ELB 435 (Pieter-Jan Belder 
Piano) 
 
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m’n handel , in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.  
 
‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,  
in m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.  
 
Lezen: 1 Petrus 1: 2-7 
Preek: Leven in het koninkrijk van 
God… Hoop! 
Zingen: psalm 42: 1+7 
 
Woorden van leven  
Zingen GK 164 canon (Pieter-Jan 
Belder piano) 
 
 
 

Dank en gebed 
Presentatie Jacco Wolters (5 
minuten) 
Dankgebed en voorbede 
Collecte 
Slotlied GK 115 
 
Ga dan heen  
Zegen 
Amen zingen 
 
Na de dienst oefenen voor het koor 
en orkest voor de TV opname op 8 
februari. De morgendienst begint dan 
om 11:00. De kerkdeuren gaan open 
om 10:30.  
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