
Liturgie 7 december 
middagdienst 
 
Aanbidding  
Vader u loven wij A.F Troost ( 
Melodie LvK 434 orgel)  
 
Vader, U loven wij, U hebt ons lot in 
uw handen, laat dan uw Geest als een 
oplaaiend vuur  in ons branden – 
stralende zon,  
van onze liefde de bron, 
de toekomst ligt in uw handen! 
 
Kome wat komt, in uw licht zijn wij 
veilig geborgen, uw zegen draagt ons 
door dagen van ziekte en zorgen; 
Gij houdt de wacht, 
en ook al dreigt soms de nacht, 
reeds glanst het licht van de morgen. 
 
Heer, houd ons vast als wij toch uw 
geboden vergeten en van vergeving en 
vrede niet meer willen weten; 
kom dan met vuur – 
uw liefde, louter en puur, 
kent lengte, hoogte noch breedte. 
 
Vader, U loven wij – draag ons door 
schade en schande, dooft onze lamp, 
laat uw waakvlam dan nog blijven 
branden; Christus, ons licht, 
op wie ons hart is gericht, 
ons leven ligt in uw handen! 
 

Votum en zegen  
Opwekking 544 Meer dan rijkdom 
(piano) 

 
Meer dan rijkdom, meer dan macht,  
meer dan schoonheid van sterren in de 
nacht,  
meer dan wijsheid  
die deze wereld kent is het waard  
te weten wie U bent.  
 

Meer dan zilver, meer dan goud,  
meer dan schatten  
door iemand ooit aanschouwd, meer 
dan dat,  
zo eindeloos veel meer was de prijs  
die U betaalde Heer.  
 
In een graf verborgen door een steen,  
toen U zich gaf verworpen en alleen;  
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf en dacht aan mij,  
meer dan ooit. 
 

Luisteren naar God…  
Gebed 
Lezen Ruth 1: 15-22 
We zingen een adventslied van ds. 
A.F. Troost (melodie Ps.118 orgel) 
 

Dit is de nacht die vraagt om vreugde, 
zegent elkaar met vrolijkheid! 
Laat varen wat voor God niet deugde: 
wanhoop en overmoedigheid. 
Wereld, ten dode opgeschreven, 
de hemel opent wijd een poort, 
zendt u een kind, een duif van vrede – 
zie hoe reeds nu de morgen gloort! 
 
God lof! Laat dit uw hart verblijden: 
nooit laat Hij los wat Hij begon; 
over de heuvels van ons lijden 
klimt nu zijn liefde als de zon! 
Hijzelf zal bij de mensen wonen, 
zijn Zoon gaat met ons mee op reis 
om ons bij dageraad te tonen: 
Jeruzalem – het paradijs! 
 

Preek De moeders van Jezus, deel 

2. Ruth, een moeder van 
Jezus.  
Zingen psalm 85: 1+3(orgel) 
 

Geloof belijdenis 
Zingen LvK 483: 1+3 (orgel) 
 

 

Dank en gebed 
Dankgebed en voorbede 
Collecte  
Slotlied  
Opwekking 585 Er is een dag 
(piano) 

Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
Opgaat in zijn heerlijkheid. 
 
Refrein: 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 
Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 
(Refrein) 
 
Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid. 

 

Ga dan heen 
Zegen 
Amen zingen  

 

 
 
 
 

Gedicht 
Immanuel – God met ons 

 
Luister: ik heb je wat te zeggen: 
O nee, het is geen nieuw verhaal, 
en ik gebruik heel simpele taal, 
er is niet veel aan uit te leggen. 

 
’t Is enkel dit: God weet dat mensen 
zo vreselijk eenzaam kunnen zijn, 
dat ze alléén hun angst en pijn 

verdragen moeten, tot de grenzen 
van kracht en moed zijn overschreden; 

zo tobben ze wanhopig voort, 
omdat geen mens hun noodkreet 

hoort’ 
geen mens weet, wat er wordt 

geleden. 
 

En omdat God niet kan verdragen 
dat zo Zijn wereld ondergaat, 

zond Hij Zijn Zoon, die metterdaad 
bij ons wou zijn. Hij hoort ons klagen. 

 
Kijk, daarom werd de Heer geboren- 

het kerstfeest zegt je: 
Hij met mij 

en ik met Hem. 
God is dichtbij, 

je mag voor altijd 
bij Hem horen. 

 

Orgel… 
Vleugel: Jaap Joost Melse 
Zang: Ester 
Voorganger: Gert Hutten  
 


