
 

 

Liturgie zondag 14 mei 2023 

Welkom in deze bijzondere viering in de Eusebius, georganiseerd door de 

Koepelkerk en Kruiskerk uit Arnhem. 

Deze dienst staat in het teken van de eenwording van de Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. 

Sinds 1 mei 2023 zijn deze kerkgenootschappen samengevoegd en zijn de 

Nederlandse Gereformeerde Kerken ontstaan. 

Om op gepaste wijze hier aandacht aan te schenken hebben beide kerkenraden 

besloten een gezamenlijke viering te beleggen op 14 mei 2023. 

De voorgangers in deze dienst zijn ds. Cornelis Hamstra (Koepelkerk) en ds. Taco 

Postuma (Kruiskerk) 

De dienst zal muzikaal worden begeleid door: 

- Een speciaal voor deze dienst gevormd combo met bandleden uit beide 

kerken 

- Een koperblazersensemble met leden uit beide kerken 

- Het dubbelkwartet uit de Kruiskerk 

- Organist Arie Vonk uit de Koepelkerk en organist Willem Bruins uit de 

Kruiskerk 

Er zal in deze dienst één collecte worden gehouden wat over twee doelen zal 

worden verdeeld: 

- Stichting Open Doors. 

- Dekken van de onkosten voor het houden van deze dienst. 

Tijdens de dienst is er geen crèche voor de kleintjes.  

Tijdens de dienst is er kinderbijbelklas/kinderverteldienst voor groep 1-6 / groep 

A/B/C De kinderen zullen tijdens de dienst onder begeleiding naar de Koepelkerk 

lopen. In de grote zaal zal daar de kinderbijbelklas gehouden worden. Aan het 

einde van de dienst zullen de kinderen onder begeleiding ook weer terugkomen 

naar de Eusebius.  



 

 

De dienst zal live worden uitgezonden via de gebruikelijke kanalen van de 

Koepelkerk en de Kruiskerk. De uitzending zal worden verzorgd door Richard 

Lufting van Studio 321.  

De kosters tijdens deze dienst zijn Ben v.d. Werf en Gerda van Dolder van de 

Kruiskerk en Derk Harlaar van de Koepelkerk. Zij worden ondersteund door 

vrijwilligers uit beide kerken.  

De bloemen in deze dienst zijn verzorgd door Hanna Visscher van de Koepelkerk. 

Het liturgisch centrum is ingericht met liturgische materialen uit beide kerken. 

Het zilverwerk en het oude tinnen doopvont zijn afkomstig uit de Koepelkerk. 

Ouderen uit beide gemeenten zijn nog gedoopt met water uit dit doopvont.  

Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van 

koffie/thee/limonade en heerlijke zelfgebakken cake.  

Bij beide ingangen liggen grote spandoeken waarop je desgewenst je wens en/of 

hoop voor de nieuwe kerk op kunt schrijven. In beide kerken komt één van de 

spandoeken te hangen.  

Een vriendelijk verzoek aan de aanwezigen om na afloop te helpen met het 

opruimen van de opgestelde materialen. 



 

 

- Deuren open: 9.00u 

- Oproep tot samenkomst: luidklokken 

- Begin dienst: 10.00u 

- Welkomstwoord 

- Lied: Sela ‘Breng ons samen’ – combo 

- Votum en groet 

- Lied: Psalm 100 – orgel en trompetten (in voorspel psalm 100 gaan 

kinderen groep 1 t/m 6 naar KBK) 

- Lied: Opwekking 687 ‘Heer wijs mij uw weg’ – combo 

- Gebed 

- Kinder- tienermoment: ons nieuwe logo 

- Lezing 1: 1 Petrus 1: 1-5 

- Meditatie (ds. Postuma) 

- Lied: Opwekking 832 ‘Jezus overwinnaar’- combo 

- Lied: Sela ‘In ons hart geboren’ (luisterlied) – Dubbelkwartet 

- Lezing 2: 1 Petrus 3: 8-17 

- Meditatie (ds. Hamstra) 

- Lied: Geloofsbelijdenis ‘Ik geloof in God de Vader, die een bron van 

vreugde is’- orgel en trompetten 

- Dank- en voorbeden 

- Collecte (kinderen komen terug tijdens muzikaal voorspel van KBK) 

- Lied: Opwekking 198 ‘U maakt ons één’ en NLB 868 ‘Lof zij de Heer, de 

almachtige koning der ere’ – in afwisseling 

- Zegen 

- Sing-out 

 


