
 
 



O Heer, blijf toch niet vragen… 
 

Op deze tweede zondag na Pasen klinkt in de kerk het overbekende verhaal van 
de Goede Herder en zingt de psalm van een aarde die vol is van Gods 
barmhartigheid. Als het mee zit, genieten we buiten van de roze bloesems onder 
een strakblauwe voorjaarshemel. En met het iconische beeld op ons netvlies van 
Jezus met het lammetje in zijn armen, is er deze Goede Herder zondag geen 
vuiltje aan de lucht. 
Het is misschien wel het meest bekende beeld van Jezus: die herder met het lam 
in zijn armen en het is een warm en comfortabel plaatje, zolang wij ons 
voorstellen dat wij dat eigenwijze schaap zijn, dat – hoever het ook is afgedwaald 
– altijd weer veilig in Jezus armen wordt thuisgebracht.  
Maar in het evangelie van vandaag zoekt Jezus geen schapen, hij zoekt herders. 
De hele bijbel door wordt het volk van God geleid door herders. Abraham, Jozef, 
Mozes, David waren allemaal schaapherders. De koning naar Gods hart is geen 
bestuurder, geen generaal, geen potentaat, geen krachtige man, geen 
volksmenner, maar een herder.  
Een goede herder is een slechte professional. Goede herders zijn grenzeloos. Ze 
laten 99 schapen achter, om één verloren schaap te zoeken. Ze vechten met 
beren en wolven om hun schapen te redden. Ze offeren desnoods hun eigen 
leven voor het welzijn van hun kudde. Herder zijn is dan ook geen beroep. Het is 
een roeping. Herderschap lijkt in die zin misschien nog wel het meest op 
moederschap.  
Maar in die grenzeloosheid zit het ongemak van het verhaal van vandaag. Want 
jij wilt je best regelmatig inzetten voor God en zijn Koninkrijk, maar niet ten koste 
van alles. En je hebt al helemaal geen zin om je een schuldgevoel aan te laten 
praten, omdat je wel een grens trekt. En gelijk heb je. Maar tegelijkertijd doet je 
Heer een grenzeloos beroep op jouw barmhartigheid: Heb je mij waarlijk lief? 
hoed dan mijn lammeren. En Hij geeft je de bijna op een briefje, dat je daarvoor 
over al je grenzen heen gaat en op plekken komt, waar je helemaal niet had 
willen zijn.  
De dichter Jan Wit windt er in zijn lied ‘O Heer, blijf toch niet vragen’ geen 
doekjes om. Als de Heer ons over onze grenzen heen roept, zijn wij hem vaker 
liever kwijt dan rijk. In plaats van ‘Gij weet dat ik u liefheb’, zegt de dichter in 
eerste instantie ‘Gij weet dat ik U haat…’ Je durft het nauwelijks hardop te 
zeggen. Maar jouw Heer vraagt je niet om je het vuur uit de sloffen te lopen voor 
een instituut, niet om jezelf kritiekloos te verliezen in een leer of leus. Je Heer 
vraagt om jouw ontferming over ‘schapen die verdwalen en kermen in de nacht’. 
Want alleen zó wordt de aarde vol van Gods barmhartigheid. 



Koorgebed  
 
Mon Dieu me paist  
sous sa puissance haute, 
C'est mon berger,  
de rien je n'auray faute. 
En tect bien seur,  
joignant les beaux herbages, 
Coucher me fait,  
me meine aux clairs rivages, 
Traite ma vie  
en douceur tres humaine, 
Et pour son Nom,  
par droits sentiers me meine. 

De Heer is self myn Herder, 
die my hoedet; 

My ontbreeckt niet, 
ick word van hem gevoedet. 

Hy legert my, 
op schoon begraesde weyden. 

End sal my voorts 
aent stille water leyden. 
Hy stelt myn siel gerust; 

end uyt genaden, 
Om syns naems wil 

voert my op rechte paden. 
 

Psalm 23 
Muziek: J.P. Sweelinck (1561 – 1621) 
Vertaling: Marnix van st. Aldegonde 

 
Orgelspel: Praeludium – Heinrich Scheidemann.  
allen gaan staan als het koor binnenkomt 
 
Voorbereidingsgebed 
v Heer, open mijn lippen. 
k Mijn mond zal zingen van uw eer. 
v God, kom mij te hulp. 
k Heer, haast u mij te helpen. 
 
 Eer aan de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest 
 zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 Halleluja! 

Muziek: Christiaan Winter 
 



Lied: De aarde is vervuld van goedertierenheid 

 

koor  1 De aarde is vervuld 
 van goedertierenheid, 
 van goddelijk geduld 
 en goddelijk beleid. 

allen 

 

vrouwen 
3  Zij daalt als vruchtbaar zaad 
 tot in de groeve af 
 omdat zij niet verlaat 
 wie toeven in het graf. 

 

vrouwen 
5  De sterren hemelhoog 
 zijn door dit zaad bereid 
 als dienaars tot de oogst 
 der goedertierenheid. 

 

allen 
7  Al gij die God bemint 
 en op zijn goedheid wacht, 
 de oogst ruist in de wind 
 als psalmen in de nacht. 

mannen 
4  Omdat zij niet vergeet 
 wie godverlaten zijn: 
 de wereld hemelsbreed 
 zal goede aarde zijn. 

 

mannen 
6  Het zaad der goedheid Gods, 
 het hoge woord, de Heer, 
 valt in de voor des doods, 
 valt in de aarde neer. 

 
 

Liedboek, gezang 650 
Tekst: Willem Barnard 

Melodie: Frits Mehrtens 

 
Psalmgebed: psalm 33 
(allen gaan zitten) 

 

koor: 
Rechtvaardigen, jubelt om de HEER,  
voor de oprechten is lofprijs een pracht! 
Brengt dank aan de HEER bij de harp,  
bij de luit met-tien-snaren,- maakt voor hem muziek!  
Zingt voor hem een nieuw gezang!-  
op z’n schoonst moet ge spelen, dat het schalt!  



Want rechtuit is het spreken van de HEER,  
al wat hij maakt getuigt van trouw.  
Hij mint gerechtigheid en recht,  
van de vriendschap van de HEER is de aarde vol.  
 
allen: 

 
 
 
 
 



4. Wat ook de volkeren beramen, 
Hij slaat het stuk met sterke hand. 
Hij zal hun trots beraad beschamen, 
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 
Heel het mensenleven, 
aller volken streven 
rust in Gods beleid. 
Zalig die Hem eren, 
't volk, het erf des Heren, 
nu en voor altijd. 

 
koor: 
Uit de hemelen keek de HEER,  
zag hij alle zonen van de mens.  
Vanwaar zijn zetel staat 
ging zijn aandacht naar al wie zetelen op de aarde.  
Die formeerde hun aller hart  
is het die al hun daden onderscheidt!  
Geen koning wordt gered door overvloed aan macht,  
een held wordt niet ontrukt door overmaat aan kracht.  
Gelogen dat het paard je kan redden!-  
hoe groot ook zij zijn vermogen, ontkoming brengt het niet!  
Zie, het oog van de HEER is op wie hem vrezen,  
wie het verbeiden van zijn vriendschap.  
Om hun ziel te ontrukken aan dood,  
hen bij honger te doen leven.  

 

allen: 
8.  Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
nu en voor altijd. 

 

allen gaan staan 



koor: 
Eer zij de heerlijkheid Gods 
Vader, Zoon en Heilige Geest, 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 
allen gaan zitten 
lezing: Ezechiël 34, 11-16 
v Woord van de Eeuwige. 
a Wij danken God. 
 
Magnificat 
Allen gaan zitten 
 
My soul doth magnify the Lord: 
and my spirit rejoiceth in God my Saviour. 
For he hath regarded  
the lowliness of his hand-maiden.  
For behold, from henceforth  
all generations shall call me blessed.  
For he that is mighty hath magnified me  
and holy is his Name.  
And his mercy is on them that fear him 
throughout all generations. 
He hath showed strength with his arm:   
he hath scattered the proud  
in the imagination of their hearts.  
He hath put down the mighty from 
their seat: and hath exalted the humble 
and meek.  
He hath filled the hungry with good 
things:  
and the rich he hath sent empty away.  
He remembering his mercy  
hath holpen his servant Israel  
as he promised to our forefathers,  
Abraham and his seed for ever.  
 

Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
mijn hart juicht om God, mijn redder:  
hij heeft oog gehad voor mij,  
zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij  
voortaan gelukkig prijzen,  
ja, grote dingen heeft de Machtige 
voor mij gedaan, heilig is zijn naam.  
Barmhartig is hij, van geslacht op 
geslacht, voor al wie hem vereert.  
Hij toont zijn macht en de kracht van 
zijn arm en drijft uiteen  
wie zich verheven wanen,  
heersers stoot hij van hun troon  
en wie gering is geeft hij aanzien.  
Wie honger heeft overlaadt hij met 
gaven, maar rijken stuurt hij weg 
met lege handen. Hij trekt zich het 
lot aan  van Israël, zijn dienaar, zoals 
hij aan onze voorouders heeft 
beloofd: hij herinnert zich zijn 
barmhartigheid jegens Abraham en 
zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 
 allen gaan staan: 

-.-.-.-.-.- 



 
Glory be to the Father, and to the Son,  
and to the Holy Ghost.  
As it was in the beginning, is now,  
and ever shall be: world without end. 
Amen. 

 
Eer aan de Vader, de Zoon  
en de heilige Geest.  
Zo was het in het begin, zo zij het nu 
en altijd en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 

Muziek: Orlando Gibbons (1583-1625)  
Lezing: Johannes 21, 1-19 
allen gaan zitten 
v Woord van de Eeuwige. 
a WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied: 
1. solo  O Heer, blijf toch niet vragen. 

Gij weet dat ik U haat, 
dat ik geen kruis wil dragen, 
niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 

2. koor  O Heer, heb mededogen. 
Vraag toch niet weer. Gij weet 
dat ik U steeds verloochen, 
dat ik U steeds vergeet. 
O Heer, heb mededogen. 

 
allen 



4. koor  
Heer, blijf mij niet ontroeren. 
Ik stond wel voor U klaar, 
als ik een zwaard mocht voeren; 
maar dit is mij te zwaar. 
Heer, blijf mij niet ontroeren. 

5. allen  
Ten derden male vraagt Gij. 
Gij laat niet van mij af. 
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 
begraaft ze in uw graf. 
Ten derden male vraagt Gij. 

 
6. koor 
Gij weet toch alles, Here. 
Ik heb U lief. Gij weet: 
liefde zal mij verteren, 
zelfs als ik U vergeet. 
Gij weet toch alles, Here. 

 
7. allen 
O Heer, vraag altijd verder. 
Uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder. 
Het offerlam regeert. 
O Heer, vraag altijd verder. 

 
 
Nunc dimittis  
Lord, now lettest thou Thy servant  
depart in peace; according to thy word;  
For mine eyes have seen Thy salvation, 
which Thou hast prepared  
before the face of all people,  
to be a light to lighten the Gentiles,  
and to be the glory of Thy people 
Israel.  
 
 
Glory be to the Father, and to the Son,  
and to the Holy Ghost.  
As it was in the beginning, is now,  
and ever shall be: world without end. 
Amen. 

Nu laat u, Heer, uw dienaar  
in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding 
gezien die u bewerkt hebt  
ten overstaan van alle volken:  
een licht dat om de heidenen te verlichten 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.  
 
 
Eer aan de  
Vader, de Zoon  
en de heilige Geest.  
Zo was het in het begin, zo zij het nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

 
Muziek: Orlando Gibbons (1583-1625)      

 
Moment van inkeer en verstilling 
allen gaan zitten 
 
 

allen gaan staan: 
-.-.-.-.-.- 



Responsoriegebeden 
v De Heer met u allen! 
k Zijn vrede met u! 
v Laten wij bidden: 
k Heer, ontferm U,  
 Christus, ontferm U. 
 Heer, ontferm U. 
 
Onze Vader (door allen gezongen) 

 

 



v Toon ons, God, uw erbarmen, 
k en schenk ons uw heil! 
v Geef wie ons regeren bevrijding, 
k dat zij antwoorden als wij roepen. 
v Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid, 
k en uw getrouwen zullen juichen. 
v Bevrijd uw volk, o God, 
k en zegen uw erfdeel. 
v Geef in onze dagen vrede, 
k wie anders dan Gij zal voor ons strijden. 
v Schep mij een zuiver hart, o God, 
k en neem uw heilige Geest niet van mij. 
 
v Goede God, 

Maak ons vol van uw barmhartigheid 
Zodat wij uw liefde niet verloochenen, 
Maar zoeken wie verdwaald zijn, 
Thuisbrengen, wie verjaagd zijn, 
Verbinden, wie gewond zijn 
En versterken wie verzwakt zijn  
Door Jezus Christus, onze Heer 

k Amen. 
 
v O God, 
 de bron van ieder waarachtig verlangen, 
 van elk juist oordeel 
 en van alle goede daden, 
 geef uw kinderen de vrede 
 die de wereld hun niet biedt. 
 Dan is ons hart bereid 
 de weg van uw gebod te gaan 
 en zullen wij, 
 bevrijd van vrees voor wie ons dreigt, 
 ons leven leven gerust en stil 
 door Jezus Christus, onze Heer. 
k Amen. 
 
 



v Dit bidden wij: dat Gij, God, 
 onze duisternis verlicht! 
 Laat uw erbarmen onze afweer zijn 
 tegen de listen en de lagen 
 van de nacht die komt. 
 Omwille van de liefde van uw enige Zoon, 
 en onze Redder Jezus Christus. 
k Amen. 
 
Stil gebed 
Gelegenheid om een kaars aan te steken.  
Daarna zoeken we 5 minuten de stilte. 
k   Die ons gedenkt  
 en van geen mensenkind  
 de naam vergeet,  
 hecht dan uw naam  
 aan wie wij u hier noemen.   
 Erbarm u Heer. 
 
Klankicoon: Ego sum pastor bonus 
Ego sum pastor bonus 
- Alleluia - 
Et cognosco oves meas 
- Alleluia - 
Pono animam meam pro ovibus meis 
Alleluia 

Ik ben de goede herder 
-halleluja- 

en ik ken mijn schapen. 
-halleluja- 

Ik geef mijn leven voor mijn schapen. 
Halleluja 

 
Tekst: naar Johannes 10, 11-14 

Muziek: Wacław z Szamotuł (1520-1560) 
 
Gesproken gebeden 
v … 
 God, in uw goedheid, 
a HOOR ONS GEBED. 
 
v Zegene en behoede ons 
 de almachtige en barmhartige Heer, 
 Vader, Zoon en heilige Geest. 
a AMEN. 



Slothymne: Ontferming heeft God toegezegd 

 
 
2. De koningsnaam van David klinkt, 

Nu aan een ware herder toegedacht. 
Een zoon die vaders psalmen zingt 
Gunt aan de liefde alle overmacht. 
Waar mensen zijn geknecht 
Herneemt God zelf het recht: 
Als Hij zich over hen ontfermt 
Zijn zij beschermd 
En wie nog boog 
Richt Hij omhoog. 
 
 



3. Een herder die zijn schapen zoekt, 
Bij name noemt en hen met liefde weidt, 
Die voor hen uit de ruimte zoekt, 
Hen thuis brengt uit hun nacht van eenzaamheid. 
Hij zoekt ons overal 
En brengt ons naar het dal, 
Waar ’t lam weer met de leeuw verkeert, 
De vrede leert 
Aan wolf en beer. 
Lof zij de Heer. 

 
Tekst: Sytze de Vries 

Melodie: Valerius' Nederlantsche Gedenck-Clanck van 1626 
 
(u kunt weer gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren, terwijl het koor 
wegloopt.) 
 
Orgelspel: Toccata –  Johann Jacob Froberger  
 
Slotresponsorie:  
v De Heer met u allen! 
k Zijn vrede met U. 
v Loven wij de Heer! 
k Wij danken God. 
 
Collecte bij de uitgang 
bestemd voor de kosten voor deze dienst 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



In deze  dienst 
lezingen  Inge Slings 
gebeden  André van Gelder 
koster    Huub de Goeij 
kerkmuziek Ensemble Arnhem o.l.v. Klaas Spijker 

sopraan  Nelleke van Eijsden 
alt  Hans Schimmel 
tenor  Klaas Spijker 
bas  Alexander Saladin 

      orgel    Andries van Rossem 
 
komende  Choral Evensongs 
Op een aantal zondagmiddag in het komende jaar organiseren we vieringen, 
gebaseerd op de gebedsdiensten zoals die in de Engelse kathedralen dagelijks 
worden gezongen, de Choral Evensong.  
De gebeden van het oude testament (psalmen) en uit het nieuwe testament 
(de lofzangen van Maria en Simeon) vormen samen met tijdeigen lezingen de 
vaste onderdelen waarin we onze gebeden kunnen invoegen. Kenmerkend is 
dat de vormgeving de sfeer van gebed ondersteunt. Dat gebeurt o.a. door de 
stilte te zoeken en door de schoonheid van muziek. 
 
16 juni 
6 oktober 
1 december 

 

 

 

  


