


...Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot

en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.

Negen weken geleden zongen en baden we hier samen van de Goede Herder,
die zijn leven weggeeft voor zijn schapen. Vandaag draait het leesrooster 
onze blikrichting om. We kijken God niet in het gezicht, we kijken over zijn 
schouder mee en speuren of we het weggelopen schaap ergens kunnen vin-
den, die verloren drachme, dat kind op een doodlopende weg. 
Jezus vertelt maar liefst drie verhalen achter elkaar om te vertellen hoezeer 
mensen die verloren lopen, God aan het hart gaan. En elke keer wordt het ge-
mis groter: één uit honderd, één uit tien, één uit twee. In de traditie van de 
kerk zijn deze verhalen vaak aanleiding om de gelovige op het hart te binden 
vooral niet eigenwijs bij God vandaan te lopen en de kerkmuziek voor deze 
zondag is niet zelden overladen met schuld en boete. Er zijn dan ook genoeg 
profeten- en psalmcitaten die het herdersvolk Israël vergelijken met hun on-
handelbare schapen. 
Maar met de verhalen van vandaag vertelt Jezus jou niet dat je een dom 
schaap bent, maar dat jij voor hem onvervangbaar bent. Het is voor hem niet 
te verdragen om jou kwijt te raken. Voor jou loopt hij in het donker terug om 
te kijken waar je gebleven bent, voor jou veegt hij het hele huis schoon en 
voor jou klimt hij elke dag naar het hoogste punt om te zien of je misschien 
toch op je schreden terugkeert. En als hij je gevonden heeft, maakt hij je geen
verwijten, maar viert hij met de engelen feest om jou.

Koorgebed
Call to remembrance, O Lord,
Thy tender mercy 
and thy loving kindness, 
which hath been ever of old. 
O remember not the sins 
and offences of my youth, 
but according to thy mercy 
think thou on me, O Lord, 
for thy goodness.

Gedenk, Ene, 
uw ontferming 

en uw  vriendschap,
want die zijn er van eeuwig!

Houd mijn zonden niet in gedachten
de misstappen van mijn jeugd

maar, naar uw vriendschap, 
gedenk mij Ene, 

omwille van uw goedheid!

Tekst: psalm 25,5-6
Muziek: Richard Farrant (1530-1585)



Orgelspel: improvisatie over psalm 25
allen gaan staan als het koor binnenkomt

Voorbereidingsgebed
v: Heer, open mijn lippen.
k: Mijn mond zal zingen van uw eer.
v: God, kom mij te hulp.
k: Heer, haast u mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Halleluja!

Muziek: Christiaan Winter

Lied: Die ons schiep
solo: 1. Die ons schiep, en ook nu nog

als hier de nacht ons overmant
houdt in de holte van uw hand,

allen:

allen:
3. Die ons hoedt in uw schaduw, 

onder uw vleugels toegedekt, 
liefde, die ons tot leven wekt. 

koor: 
4. ken ons hart, zo onrustig, 

vol van zichzelf is het verblind, 
totdat het rust in u weer vindt.

allen:
5. Kom tot ons als de morgen. 

Ga over ons op als het licht. 
Zegen ons met uw aangezicht. 

Liedboek lied 266
Tekst: Sytze de Vries

Muziek: Willem Vogel



Psalmgebed: psalm 25
(allen gaan zitten)

Koor:
Aan u, o Ene, 
geef ik mijn zaligheid-en-ziel!
Bij u, mijn God, wist ik mij veilig:
maak mij niet beschaamd, laten mijn vijanden niet over mij lachen!
Dat ook al wie hopen op u niet worden beschaamd,
beschaamd worden die achteloos ontrouw zijn.

En Ene, maak mij bekend met uw wegen,
uw paden, wil mij die leren!
Voer mij over mijn weg in trouw aan u en leer mij,
want gij zijt de God die mij redt, op u ben ik blijven hopen heel de dag!
Gedenk, Ene, uw ontferming en uw vriendschap,
want die zijn er van eeuwig!
Houd niet in gedachten de zonden van mijn jeugd en mijn misstappen,
gij, gedenk mij naar uw vriendschap, Ene, omwille van uw goedheid!
In-goed en rechtuit is de Ene, 
daarom wijst hij zondaars de weg.
Ja, voert gebukten langs de weg van zijn recht,
leert armen waar zijn weg is.
Komen wil de ENE langs de paden van vriendschap en trouw
voor wie zijn verbond en zijn overeenkomsten houden.
Laat het zijn, Ene, omwille van uw naam,
dat ge mijn onrecht vergeeft, want dat is overvloedig!

Allen:



7. Gods verborgen omgang vinden
Zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
Naar zijn vreeverbond getoond.
De ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.

Koor:
Richt u tot mij en wees mij genadig,
want ik ben eenzaam en ellendig!
Schep ruimte voor mijn hart, zo benauwd, 
uit al wat mij benart, leid mij daaruit!
Trek u mijn ellende en onheil aan!- 
draag al mijn zonden weg.
Vijanden heb ik te veel, zie het aan,-
hoe met haat en geweld  zij mij haten.
Waak over mijn ziel en onruk mij,
maak mij niet beschaamd, want ik heb toevlucht gezocht bij u.
Zo mogen mij hoeden gaafheid en oprechtheid,
want ik heb gehoopt op u.
O God, koop Israël vrij 
uit al wat hem benauwd.

allen gaan staan
koor:
Eer zij de heerlijkheid Gods
Vader, Zoon en Heilige Geest,
Zoals het was in het begin en nu en altijd
Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

allen gaan zitten

lezing: 1 Petrus 5,5b-11
v: Woord van de Eeuwige.
a: Wij danken God.



Magnificat
My soul doth magnify the Lord:
and my spirit rejoiceth in God my Saviour.
For he hath regarded 
the lowliness of his hand-maiden. 
For behold, from henceforth 
all generations shall call me blessed. 
For he that is mighty hath magnified me 
and holy is his Name. 
And his mercy is on them that fear him 
throughout all generations.
He hath showed strength with his arm:  
he hath scattered the proud 
in the imagination of their hearts. 
He hath put down the mighty from their
seat: and hath exalted the humble and 
meek. 
He hath filled the hungry with good 
things: 
and the rich he hath sent empty away. 
He remembering his mercy 
hath holpen his servant Israel 
as he promised to our forefathers, 
Abraham and his seed for ever. 

Glory be to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, is now, 
and ever shall be: world without end. 
Amen.

Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, 
zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij 
voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige 
voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op 
geslacht, voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van 
zijn arm en drijft uiteen 
wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met 
gaven, maar rijken stuurt hij weg met
lege handen. Hij trekt zich het lot aan
van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan 
onze voorouders heeft beloofd: hij 
herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid.

Eer aan de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest. 
Zo was het in het begin, zo zij het nu 
en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Muziek: Orlando Gibbons (1583-1625) 
allen gaan zitten

Lezing: Lucas 15,1-10
v: Woord van de Eeuwige.
a: WIJ DANKEN GOD.

allen gaan staan:



Lied: O Heer, verberg u niet voor mij

2. En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

koor
3. Spreek zelf in mij het rechte woord.

Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

Lied 944 Liedboek
Tekst: Muus Jacobse
Melodie: psalm 132

Nunc dimittis: 
Lord, now lettest thou Thy servant 
depart in peace; according to thy word; 
For mine eyes have seen Thy salvation, 
which Thou hast prepared 
before the face of all people, 
to be a light to lighten the Gentiles, 
and to be the glory of Thy people Israel. 

Glory be to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, is now, 
and ever shall be: world without end. 
Amen.

Nu laat u, Heer, uw dienaar 
in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding 
gezien die u bewerkt hebt 
ten overstaan van alle volken: 
een licht dat om de heidenen te verlichten
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. 

Eer aan de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest. 
Zo was het in het begin, zo zij het nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

Muziek: Orlando Gibbons (1583-1625)     

allen gaan staan:



allen gaan zitten
Moment van inkeer en verstilling

Responsoriegebeden
v: De Heer met u allen!
k: Zijn vrede met u!
v: Laten wij bidden:
k: Heer, ontferm U, 

Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Onze Vader (door allen gezongen)

v: Toon ons, God, uw erbarmen,
k: en schenk ons uw heil!
v: Geef wie ons regeren bevrijding,



k: dat zij antwoorden als wij roepen.
v: Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid,
k: en uw getrouwen zullen juichen.
v: Bevrijd uw volk, o God,
k: en zegen uw erfdeel.
v: Geef in onze dagen vrede,
k: wie anders dan Gij zal voor ons strijden.
v: Schep mij een zuiver hart, o God,
k: en neem uw heilige Geest niet van mij.

v: Barnhartige God,
Als wij verloren lopen,
Achterhaal ons dan op onze weg 
en keer ons om.
Als wij niet meer weten 
waar we U moeten zoeken,
zoek en vindt Gij dan ons 
en laat er vreugde zijn
bij de engelen in de hemel.

k: Amen.
v: O God,

de bron van ieder waarachtig verlangen,
van elk juist oordeel
en van alle goede daden,
geef uw kinderen de vrede
die de wereld hun niet biedt.
Dan is ons hart bereid
de weg van uw gebod te gaan
en zullen wij,
bevrijd van vrees voor wie ons dreigt,
ons leven leven gerust en stil
door Jezus Christus, onze Heer.

k: Amen.
v: Dit bidden wij: dat Gij, God,

onze duisternis verlicht!
Laat uw erbarmen onze afweer zijn
tegen de listen en de lagen
van de nacht die komt.
Omwille van de liefde van uw enige Zoon,
en onze Redder Jezus Christus.



k: Amen.
Stil gebed
Gelegenheid om een kaars aan te steken. 
Daarna zoeken we 5 minuten de stilte.
k:  Die ons gedenkt 

en van geen mensenkind 
de naam vergeet, 
hecht dan uw naam 
aan wie wij u hier noemen. 
Erbarm u Heer.

Klankicoon: Erravi sicut ovis
Erravi 
sicut ovis quae periit,
Require servum tuum Domine,
Quia mandata tua non sum oblitus.

Vias tuas Domine demonstra mihi
Et semitas tuas edoce me

Als ik verdwaald ben, 
als een schaap verloren, 
zoek dan uw dienaar, 
want uw geboden zal ik niet vergeten.
Uw wegen, Heer, toon die aan mij
en uw paden, wil mij die leren!

Tekst: ps.119,176 en psalm 25,4
Muziek: Thomas Crecquillon (1505 – ~1557)

Gesproken gebeden
v: …

God, in uw goedheid,
a: HOOR ONS GEBED.

v: Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige Heer,
Vader, Zoon en heilige Geest.

a: AMEN.

Slothymne: Het lied van zoeken en vinden
1. koor
Wie heeft zijn geld verloren,
Het goed waarvan hij leeft
En zoekt niet uitentreuren
Tot hij gevonden heeft.

2. solo
Wie heeft een kind verloren
En zoekt niet overal
Met handen, ogen, oren
En tranen zonder tal.



4. allen
Als zo de mensen leven
En zoeken is hun lot
En vinden is hun zegen:
Hoeveel te meer dan God.

6. vrouwen 
En voordat wij hem zoeken
Zijn wij gezocht door Hem 
En nu wij om Hem roepen
Geeft Hij ons deze stem.

5. mannen 
Hij ziet ons al van verre
Omdat Hij ons bemint
En liever dan de sterren
Is Hem een mensenkind.

7. allen
En wie het wordt gegeven
Bespeurt Hem overal
In woorden allewegen,
In mensen zonder tal.

tekst Huub Oosterhuis
Melodie Bernard Huijbers

Liedboek 896

(u kunt weer gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren, 
terwijl het koor naar de omgang loopt voor de slotresponsorie)

Orgelspel: Arrival of the queen of Sheba – G.F. Händel

Slotresponsorie: 
v: De Heer met u allen!
k: Zijn vrede met U.
v: Loven wij de Heer!
k: Wij danken God.

collecte bij de uitgang voor instandhouding van deze vieringen



In deze  dienst
lezingen Wilmanet Buitenhuis
gebeden Paula Andringa
koster Derk Harlaar
kerkmuziek Ensemble Arnhem o.l.v. Klaas Spijker

sopraan Nelleke van Eijsden
alt Esther de Graaf
tenor Theo van Willigenburg
bas Alexander Saladin

orgel Harry van Wijk

komende  choral evensongs
Op een aantal zondagmiddag in het komende jaar organiseren we vieringen, 
gebaseerd op de gebedsdiensten zoals die in de engelse kathedralen dagelijks
worden gezongen, de choral evensong. 
De gebeden van het oude testament (psalmen) en uit het nieuwe testament 
(de lofzangen van Maria en Simeon) vormen samen met tijdeigen lezingen de 
vaste onderdelen waarin we onze gebeden kunnen invoegen. De vormgeving 
van de dienst ondersteunt hierbij de sfeer van gebed. Dat gebeurt o.a. door 
de stilte te zoeken en door de schoonheid van muziek.
Voor 2024 staan nog gepland:
6 oktober
1 december

illustratie: Domenico Fetti – Gelijkenis van de verloren drachme (1620) 


